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VAN DE REDACTIE

Vier artikelen nemen u, met de zomer en mogelijk vakantie in het vooruitzicht, mee
naar lang vervlogen tijden. De redactie van uw Aa-kroniek heeft opnieuw getracht
het beste beentje voor te zetten.

Het fenomeen van de teuten, ambulante handelaars uit de Brabantse en Limburgse
Kempen, blijft interessant. Nog steeds leveren archiefbronnen nieuwe gegevens
op over deze vaak vermogende ‘buitengaanders’ in onze dorpen. Ad Tilborghs uit
Valkenswaard verhaalt ons over Budel, dat in de achttiende eeuw als pleisterplaats
fungeerde voor haarteuten uit Bergeijk.

Een van de oudste lezers van ons tijdschrift is Drieka Vos-Aarts uit Soerendonk.
Ze woont al 93 jaar in de Goorstraat in Soerendonk. Voor de rubriek ‘Genealogie’
tekende Annie Staals-Jacobi het verhaal over haar lange en bewogen leven op.

In maart van dit jaar maakte traditiegetrouw een groep mensen uit Budel, Maarheeze
en Soerendonk een nachtelijke reis naar Amsterdam. Onder leiding van de
geestelijken uit Budel en Maarheeze werd daar deelgenomen aan ‘De Stille Omgang’.
Over de achtergronden van deze eeuwenoude bedevaart en het verloop tijdens de
Cranendonckse deelname uit de afgelopen decennia schrijft Tjeu Lamers.

Maarheezenaar Gerard Heesterbeek, boerenzoon afkomstig van ’t Laar, werd in
1967 tot priester gewijd. Zijn werk als geestelijke bracht hem vervolgens over de
hele wereld. Over dit interessante leven kunt u meer lezen in de bijdrage van Jac.
Biemans.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe Aa-kroniek. Als altijd houden wij ons

aanbevolen voor uw tips, op- en aanmerkingen. Of wellicht kent u nog iemand die
zich net als u wil abonneren op ons blad? Van harte welkom!

De redactie,

Jac. Biemans

Jan Jakobi

Tjeu Lamers

Annie Staals-Jacobi 5

Tinie Vlassak Een van de oudst bekende afbeeldingen van

een teut is die van haarteut Simon van Hove

op een koningsschild van het gilde van Sint-

Catharina en Sint-Barbara van Eersel uit 1755
(collectie Heemkundekring, Budel).
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BUDEL, PLEISTERPLAATS VAN BERGEIJKSE HAARTEUTEN (18% EEUW)

Ad Tilborghs

De teuten, reizende handelaars naar den vreemde, die hun basis hadden in het
Limburgs-Brabantse grensgebied, blijven een interessant fenomeen. Deze
ambulante handelaars waren grofweg tussen de vijftiende en twintigste eeuw
actief met de handel in verschillende producten zoals potten en pannen, zaden,
glas, mensenhaar, textiel en andere producten. Ook in de Cranendonckse dorpen
kenden we deze vaak vermogende ‘buitengaanders’. Maar Budel was ook een
doorgangsplaats voor teuten uit Bergeijk, zoals heemkundige Ad Tilborghs uit
Valkenswaard in de archieven vond (1).

Haarteuten

De notariéle en rechterlijke archieven van Bergeijk bevatten gegevens die inzicht
geven in de handel en wandel van Bergeijkse teuten en hun onderling verwantschap.
In die archieven vinden we bijvoorbeeld akten waarin plaatsen en gebieden worden
genoemd waar zij zich in den vreemde ophielden, soms honderden kilometers
verderop (2). Hoe zij daar kwamen, welke route zij dan volgden, is eigenlijk nog
steeds in nevelen gehuld. Behalve dan als het gaat om de eerste kilometers van
een Bergeijkse haarteut. Van iemand die het aandurfde... om sijn cost ende broodt
te comen winnen en verdienen, soo met het incoopen als vercoopen van menschen
haijr daar men paruijken en callotten aff maakt, als andere coopmanschappen ...

De haarteut liep in het verre buitenland stad en land af om vooral vrouwenhaar te
verzamelen. Voor de hand ligt dat hij niet zelf bij het vrouwvolk de lokken afknipte,
maar hiervoor een lokale “zetbaas” inschakelde die dat dan tegen een zekere
vergoeding verzorgde. De zo verzamelde haren verkocht hij daarna tegen grof geld
aan pruikenmakers (zoals in Keulen en Parijs) om dan met een welgevulde beurs
weer huiswaarts te keren.

Budel als pleisterplaats

Teuten van Bergeijk gingen over Budel. Dit blijkt wanneer in 1766 Francis Vissers,
koopman te Bergeijk (63 jaar), Matheus Vissers, koopman te Bergeijk (66 jaar) en
Laurens Joordens, oud-koopman te Borkel (53 jaar) op verzoek van twee inwoners
van Budel het volgende verklaren: “...dat wij altijd onze reis genomen hebben over
Budel om te gaan naar Duitsland om onze koophandel in Duitsland te bedrijven en
dat wij wederom over Budel naar huis retourneren”.

Francis Vissers (overleden in 1770) trouwde Margriet Helsemans en was niet alleen
een teut maar ook bierbrouwer te Bergeijk. Matheus Vissers was zijn broer, gehuwd
met Anna Maria Wachtelaars. Van hem weten we dat hij obligaties had uitstaan in
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‘Le colporteur’ ofwel ‘ De Marskramer’ laat een textielteut aan het werk zien in Frans-Lotharingen.

Olieverf op doek van Martin Drolling (1752-1817) uit 1812. Musée de la Chartreuse, Douai (Fr,)
(uit: J. Mertens, De Loonse Kempen, 127).

Luxemburg. De Vissers waren geparenteerd aan andere teuten. Zoals Hendrik Jan
Palen, hun oom, die in 1708 expliciet wordt vermeld als handelend in mensenhaar.
Van Laurens Joordens weten we dat hij in 1758 opdracht krijgt naar Duitsland af te
reizen om daar de tegoeden van ene Arnoldus Boons (telg uit een teutenfamilie) te
gaan opeisen.

De verklaring geeft ook de informatie dat een specifieke herberg al jarenlang hun
pleisterplaats was: “... dat van alle oude tijden wij onze verversingen namen ten
huize en herberge van Reijnier van Distel, gelijk wij wel weten dat onze ouders en
vrienden altijd ook gedaan hebben.”.

De kortste weg van Bergeijk naar Budel bedraagt over het huidige wegennet ongeveer
20 km. Indertijd was op die route van verharde wegen nog geen sprake. De route
ging voor een groot gedeelte door de heide. Met kerktorens als oriéntatiepunten.
Over zandpaden die bij langdurige droogte of hevige regenval moeilijk begaanbaar
zullen zijn geweest. Maar als ze er stevig de pas in konden houden, waren ze binnen
4 uur al op de plaats van bestemming.




Dat ze toen steeds te voet gingen, en niet met paard en wagen, blijkt uit vervolg
van hun verklaring “ ... dat wij vervolgens door den hof en aangelag van Reijnier
van Distel gegaan zijnde, voorts hebben gebruikt een pad door de akker van de
weduwe Pieter Tielemans en Bartel van Cranenbroek...” om dan via Weert de reis
naar Duitsland te vervolgen.

Het voetpad te Budel

De verklaring diende namelijk als ondersteunend bewijs dat er in Budel van oudsher
sprake was van een “recht van overpad”. Over dit recht was een geschil ontstaan
en advocaten werden ingeschakeld om hierover te procederen. Een jaar eerder al
werd ene Lambert Martens daarom verzocht ter zake een verklaring af te leggen. Hij
laat opschrijven “dat hij in 1715 of 1716 schutter is geweest van deze heerlijkheid
(Budel), in welke tijd hij altijd gewoon is geweest keuren te leggen en verbod te
doen van alle wegen van paden, maar dat hij deponent nooit keuren heeft gelegd of
enig verbod gedaan ontrent de pad...” (3).

En dat in die tijd Bergeijkse teuten met hun opgroeiende zonen van dat voetpad
gebruik moeten hebben gemaakt, kan worden afgeleid uit het slot van hun verklaring
“... dat dit voetpad en overpad door de voorschreven akkers ons, en onze voorzaten
boven menschen geheugen altijd heeft gediend tot een vrije en onbelemmerde
passage, en speciaal dat wij van den jeugd af aan dat wij met onze voorzaten mede
Zijn gegaan naar Duitsland het gemelde voet en overpad zelfs publiek, vrij en zonder
tegenzeggen van iemand gebruikt en gepasseerd hebben...”.

Noten

1. Dit artikel verscheen eerder onder de titel ‘Over Budel, pleisterplaats van Bergeijkse
haarteuten (18¢ eeuw) in: De Keersopper (tijdschrift heemkundekring Bergeijk) 2009 nr.
12 (februari) 2-3. Met dank aan Ad Tilborghs voor de toestemming tot publicatie in ons
tijdschrift.

2. Het navolgende is ontleend aan: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Budel
Rechterlijk archief (RA) A 65 f. 198 en Bergeijk RA 105 f. 101.

3. Eenschutter is een gerechtsdienaar, een soort ‘veldwachter’.

—>
Huwelijksfoto van Toon en Drieka Vos-Aarts,
20 september 1947 (Tenzij anders vermeld
Zijn alle foto’s afkomstig van de familie Vos-
Aarts, Soerendonk).
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GENEALOGIE: DE FAMILIE VOS-AARTS

In gesprek met Drieka Vos-Aarts uit Soerendonk
Annie Staals-Jacobi

Voor deze bijdrage ging ik op bezoek bij de 93-jarige mevrouw Drieka Vos-Aarts.
Driekais al gedurende een lange reeks van jaren geabonneerd op ons heemperiodiek
de ‘Aa-kroniek’. Zij behoort ongetwijfeld tot de oudste lezers van ons blad. Drieka
is geboren en getogen in de Goorstraat in Soerendonk. Tijd dus om eens te gaan
praten en haar levensverhaal op te tekenen (1).

Inleiding

Alvorens Drieka aan het woord komt, maakt u eerst kennis met haarvoorouders. Zowel
Drieka Aarts als haar echtgenoot Toon Vos, zijn nazaten van echte Soerendonkse
families en zoals gewoonlijk, honkvast in dit dorp gebleven. De familienamen
Aarts en Vos komen al sinds de 17¢ eeuw voor in ons heemgebied. Volgens het
Meertensinstituut in Amsterdam waren er in het jaar 2007 in Cranendonck 104
naamdragers Aarts en 143 naamdragers Vos.

Grootouders Aarts-Groenen

Antonius Aarts werd te Soerendonk geboren op 28 maart 1853 als zoon van Antonius
Aarts en Petronella Geven (2). Toon Aarts was schoenmaker en trouwde op 26-jarige
leeftijd te Soerendonk op 21 juli 1879 met de 27-jarige Maria Catharina Groenen,
geboren te Soerendonk op 10 november 1851 als dochter van Hendrikus Groenen en
Maria Catharina Vasen. Zij zijn beiden te Soerendonk overleden: Cato overleed op 23
februari 1933, zij werd 81 jaar; Toon overleed drie weken later op 18 maart 1933, 79
jaar oud.

Het gezin Aarts-Groenen woonde in een oud boerderijtje in de Zitterd; hun zoon
Frans, gehuwd met Lena van Kuijk, nam dit later over en bouwde er na enige tijd een
nieuw woonhuis, nu Zitterd 49. Toon en Cato gingen toen inwonen bij hun dochter
Cato en Frans Bos in ’t Winkel, nu nummer 17.

Toon en Cato Aarts-Groenen kregen zeven kinderen:

1. Nel * 16-04-1880 / T 30-06-1920
Zij trouwde in 1907 met Jan Hulsen uit Sint-Oedenrode. Zij vestigden zich in
Leenderstrijp. Toen Nel in 1920 op 4o-jarige leeftijd overleed, bleef Jan Hulsen
achter met acht kleine kinderen. Twee kinderen werden ondergebracht bij de
familie Hulsen in Sint-Oedenrode; oma Cato Aarts-Groenen in Soerendonk kreeg
ook de zorg over twee kleinkinderen Hulsen: To en Hanneke.
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Echtpaar Toon Aarts en Cato Groenen uit de Zitterd.

. Cato * 22-01-1882 / T 26-07-1954
Cato was tot 1908 dienstmeid in het gezin van hoofdonderwijzer Jaspers in het
schoolhuis in de Zitterd; daarna was zij dienstbode bij een gegoede familie in
Schoonhoven. Na het vroegtijdig overlijden van haar zussen kwam zij terug naar
Soerendonk om de zorg voor twee kleine nichtjes en haar bejaarde ouders op
zich te nemen. In 1924 trouwde Cato met klompenmaker Frans Bos; zij gingen in
’t Winkel wonen en namen de ouders van Cato in huis.

. Antonius Henricus * 27-06-1883 / T 20-05-1901
Hij overleed op 17-jarige leeftijd.

. Antonetta Henrica * 28-01-1885 / T 14-02-1915
Zij was ongehuwd, 30 jaar oud.
Driekske Aarts * 30-11-1886 / T 06-07-1927
Hij trouwde met Nel Dielissen.
Dit zijn de ouders van onze zegsvrouwe.

. Joanna *18-07-1890 / T 08-08-1919
Zij was ongehuwd, 29 jaar oud.
Frans *12-06-1893 / 1 01-11-1987
Hij trouwde met Lena van Kuijk uit Leende.
Zij gingen in het ouderlijk huis in de Zitterd wonen.




Echtpaar Driekske Aarts en Nel Dielissen uit de Goorstraat.

Ouders Aarts-Dielissen

Driekske Aarts werd te Soerendonk geboren op 30 november 1886 en overleed op 6
juli 1927, nog maar 4o jaar oud. Hij trouwde op 27-jarige leeftijd te Soerendonk op
5 mei 1914 met de 26-jarige Nel Dielissen, geboren te Soerendonk op 9 juni 1887
als dochter van Driek Dielissen en Marij Damen. Nel overleed op 4 april 1962 op
74-jarige leeftijd.

Driekske en Nel gingen inwonen bij de ouders van Nel in de Goostraat B 153; hun
boerderij stond op de plek waar nu de huizen Goorstraat 15 en 17 staan.

Driekske en Nel Aarts-Dielissen kregen zeven kinderen:

1. Mieke * 29-01-1915 / T 27-01-2005

Zij trouwde met Adriaan Schoonus.
Zij gingen in Udenhout wonen.

. Catharina *12-11-1916 / 1 12-10-1917
Zij overleed slechts 11 maanden oud.

. Catharina *14-11-1917 / 1 12-09-1918
Zij overleed slechts 10 maanden oud.

. Drieka Aarts * 07-02-1919 / woont in Soerendonk
Zij trouwde met Toon Vos.
Drieka is onze zegsvrouwe.




Het echtpaar Toon en Drieka Vos-Aarts; foto 1993.

5. Harrie * 27-01-1921 / T 02-08-1999
Hij trouwde met Toos Vonk.
Zij bleven in de Goorstraat wonen.
6. Toos *13-07-1922
Zij trouwde met Piet Verschuuren.
Zij wonen in Udenhout.
7. Nel * 20-05-1924
Zij trouwde met Lau Evers.
Zij wonen in Weert-Boshoven.

Gezin Vos-Aarts

Drieka Aarts werd te Soerendonk geboren op 7 februari 1919; zij trouwde op 28-jarige
leeftijd te Soerendonk op 20 september 1947 met de 33-jarige Toon Vos, geboren te
Soerendonk op 20 februari 1914 als zoon van Leonardus Vos en Dorothea Smits. Toon
overleed te Soerendonk op 10 januari 1998 op 83-jarige leeftijd. Drieka Vos-Aarts
woont in de Goorstraat te Soerendonk; zij is onze zegsvrouwe.

Toon en Drieka Vos-Aarts kregen acht kinderen:

1. Henk *15-06-1948
gehuwd met Ria van Gils.




Het gezin van Toon en Drieka Vos-Aarts;
v.l.n.r.: Tonnie, Janus, Marij, Leo, Henk, Thea, Frans en Piet; foto 1993.

2. Leo * 15-06-1948
gehuwd met Ria Stienen.

3. Marij *12-08-1949
gehuwd met Wim Kerkhofs

4. Janus *18-07-1951 / T 29-12-2001
was gehuwd met Anneke van de Vorst.

5. Piet * 16-10-1952
gehuwd met Rina Govers.

6. Thea *16-12-1953
gehuwd met Mart Doensen.

7. Frans * 07-01-1955
gehuwd met Betsie van den Berk.

8. Tonnie * 22-07-1957
gehuwd met Nel Cox.

Drieka Vos-Aarts vertelt over haar ouders

“Toen mijn ouders in 1914 trouwden, gingen ze inwonen bij de vader van mijn moeder,
bij opa Driek Dielissen in de Goorstraat (oma was toen al overleden), toen nummer
B 153. Zij zijn daar altijd blijven wonen. Ik werd in 1919 geboren als vierde dochter
van Driekske en Nel Aarts-Dielissen. Mijn oudste zusje Mieke was vier jaar ouder
dan ik. Mijn twee andere zusjes zijn allebei jong overleden; beiden waren vernoemd
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Gezinsfoto circa 1943; staande v.l.n.r.: Harrie, moeder Nel Aarts-Dielissen,
Mieke en Drieka; vooraan Nel en rechts Toos.

naar oma Cato Aarts-Groenen. Toen ik daarna geboren werd, wilde oma niet dat ik
naar haar vernoemd zou worden, dat bracht maar ongeluk; ik werd toen vernoemd
naar een zus van oma, naar Drieka van den Wildenberg-Groenen. Na mij werden nog
Harrie, Toos en Nel geboren; we waren dus met z’n vijven. Mijn hele leven woon ik al
in de Goorstraat; mijn ouderlijk huis was een boerderij die op de plek stond waar nu
de huizen nummer 15 en 17 staan. Mijn ouders hadden daar een boerengedoetje met
drie koeien en wat grond om te bewerken. Onze grond bestond uit allemaal kleine
stukjes die her en der verspreid lagen, bv. het Voorste Veld, het Achterste Veld en de
Lange Beemd. Mijn vader werkte als opkoper voor een grote slachterij in Weert. Hij
kocht bij de boeren varkens en kalveren op en verkocht die dan aan de slachterij.”

Vader overleden

“Ik was acht jaar toen mijn vader op jonge leeftijd aan een longontsteking overleed;
hij was nog maar veertig jaar. Het dak van onze boerderij was gedekt met stro;
sommige boerderijen hadden al een rieten dak, maar bij ons nog niet. Ons dak
lekte en de strodekker zou komen om het te repareren. Omdat vader ziek te bed
lag, zou mijn moeder helpen met walm omhoog gooien. Mijn moeder had een
zwakke gezondheid, ze was niet zo sterk, dus dat was best zwaar werk voor haar. De
strodekker riep toen tegen mijn vader, dat hij niet zo lui moest zijn en maar eens uit
zijn bed moest komen om te helpen, in plaats van zijn vrouw dat werk te laten doen.
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Foto genomen voor de nog niet verbouwde boerderij in de Goorstraat B 153, ca. 1942;
v.l.n.r. een vriendin uit Udenhout, Nel, Toos, Drieka, moeder Nel Aarts-Dielissen,
vriendin Marian van Mierlo van Driske van de Beek, vriendin Anna van Oene uit Udenhout.

Mijn moeder wilde het niet hebben, maar mijn vader liet zich dat niet zeggen door
de strodekker en zo ziek als hij was, kwam hij toch uit bed. Hij heeft meegeholpen
tot het dak klaar was, maar drie weken later was hij dood. Dat was verschrikkelijk.
Ik weet nog dat dokter Somers op zijn motor kwam, maar voor vader kon hij niets
meer doen. Tegen longontsteking had je vroeger nog geen medicijnen. Ik weet nog
dat in ons huis gedurende drie dagen het rozenhoedje werd gebeden. De mensen
zaten op banken en planken rondom de kist. ledereen was verdrietig en iedereen
huilde. Op dezelfde plek in de kamer waar mijn vader opgebaard had gestaan, zaten
de familieleden en de buurtgenoten na de begrafenis aan de koffietafel; dat heb ik
toch altijd zo raar gevonden.”

Winkeltje

“Mijn moeder bleef toen achter met vijf kleine kinderen. Dat was geen gemakkelijke
tijd, want voor een weduwe waren er geen sociale voorzieningen; er waren geen
inkomsten. Je kon wel een beroep doen op de armenkas, maar dat was mijn moeders
eer te na. Als je van de armenkas kreeg, dan werd je als kind nagewezen, dat wilde
ons moeder ons niet aandoen. Gelukkig kreeg ze veel hulp en raad van de familie.
Zo verkochten we stukken grond en de overgebleven grond werd verhuurd; onze
overgebleven eigen grond lieten we bewerken door Jan Schellekens uit 't Winkel. Ook
koeien werden van de hand gedaan; één koe hielden we zelf. Als de koe moest kalven,
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Kwartierstaat van Drieka Aarts

Antonius
AARTS
« 15-04-1829 Soerendonk

_03-1853 Soerendonk

+26

Drieka AARTS
* 07-02-1919 Soerendonk




Elisabeth

van MIERLQO
*15-11-1812 Soere
+ 01-05-1866 Soe

réndony

oerendonk
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kreeg mijn moeder hulp van Frans Vermeulen, die was getrouwd met de weduwe
Coba Staals-van Deursen en woonde hier in de buurt. Frans was een plezierige man
en heel behulpzaam; hij zong ook altijd. Verder hadden wij wel zo’n honderd kippen;
die hielden we voor de eieren, die we weer aan de eierbond leverden. Kapotte eieren
gingen in de pannekoeken of werden gebakken. We vonden het fijn als er jonge
kuikens waren, die moesten warm gehouden worden. Daar kropen wij als kinderen
bij, dan hadden we het zelf ook warm! Zo jong als we ook waren, we moesten thuis
allemaal meehelpen; mijn zus Mieke moest toen al de koe melken.

Na het overlijden van mijn vader kwam de familie van mijn moeder bij elkaar om
te beraden hoe mijn moeder geholpen kon worden. Mijn moeders zus Leen was
getrouwd met de Budelse bakker Harrie Rooijmans. Die adviseerde een winkeltje te
beginnen, dan zou hij aan ons moeder brood leveren om te verkopen. Mijn moeder
heeft dat toen gedaan. Rond die tijd stond er in de krant ook een advertentie van
een koffie- en theehandelaar uit Rotterdam, de firma Spijker en Verkoren, die zocht
in deze omgeving een verkooppunt. Op advies van haar familie heeft mijn moeder
daarop gereageerd, want elk bijverdiend dubbeltje was welkom. Zo ging ik dus
samen met mijn zus Mieke de bestelde boodschappen met de kruiwagen bezorgen;
we gingen elke dag rond met koffie, thee, suiker en brood. Ook al was het een paar
cent duurder, de mensen kochten toch wel bij ons. Omdat het met de verkoop goed
ging, verkochten we zo langzaamaan ook andere produkten. Ons buurtwinkeltje
in de Goorstraat stond in Soerendonk bij iedereen bekend als ‘het winkeltje van
Nel Aarts’. Als de suiker op was, moest ik nieuwe voorraad gaan halen vooraan in
Valkenswaard. Bij Pau-oom Dielissen leenden we dan een fiets. Vaak genoeg was
ook het brood op en dan moest ik als klein kind op de fiets naar Budel om brood bij
te halen. ’s Ochtends werd het brood vanuit Budel gebracht door Louis Rooijmans,
de zoon van oom Harrie en tante Leen. Louis was toch zo’n stille jongen; als hij ’s
winters het brood afgeleverd had, kon hij wel een uur bij ons naast de kachel blijven
zitten zonder één woord te zeggen. Hij is later als vrijwilliger naar Nederlands Indié
gegaan; hij had niet zo veel zin in het werk in de bakkerij van zijn vader. Mijn oom en
tante hebben hem nog een tijdje kunnen tegenhouden, maar uiteindelijk gaf Louis
zich toch op als KNIL-vrijwilliger. Eerst moest hij ‘in opleiding’ in Nijmegen; in 1938
is hij met de boot vertrokken naar het Verre Oosten. De eerste tijd kwam er nog
weleens een brief van hem, maar op een gegeven moment hoorden oom Harrie en
tante Leen niets meer. Och-och, wat zijn die mensen toch ongerust geweest. Dat heeft
een hele tijd geduurd, totdat ze in Budel bericht kregen dat hij in een Jappenkamp
was overleden. Mijn oom en tante waren ziek van verdriet. Louis was nog maar 24
jaar toen hij in 1943 stierf.”

Uit werken

“Van mijn zesde tot mijn dertiende jaar ben ik naar de lagere school gegaan. Mijn
klasgenoten waren onder andere Miet Smits, Net Adams, Nel van den Wildenberg,
Wim Feijen en Jan Teuwens van de Mulder. Vervolgonderwijs heb ik niet gehad,
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dat was voor meisjes niet gebruikelijk
en bovendien hadden we bij ons thuis
daarvoor geen geld. Er moest gewoon
gewerkt worden. Mijn vier jaar oudere
zus Mieke diende in die tijd bij wasserij
Daems in Valkenswaard. Maar Mieke
moest weer naar huis komen om thuis
het huishouden te doen. Ons moeder
was vaak ziek, ze was astmatisch en
kreeg vaak aanvallen van kortademigheid
en erge benauwdheid. Toen Mieke dus
thuis in huis kwam, moest ik haar plaats
innemen bij wasserij Daems, dat was
in 1933. lk verdiende daar acht gulden
per maand en had er kost en inwoning.
Ik moest als jong meisje hard werken
bij Daems, het wasgoed was best wel
vuil en smerig en er zaten ook weleens
vlooien in. Die wasserij had heel grote
machines en centrifuges. Later heette
het daar ‘Wasserij De Dommel’. Maar in
Valkenswaard had ik toch zo’n heimwee
naar ons moeder. Ik ben er ook maar een
jaar gebleven. Daarna heb ik nog een
jaar gewerkt bij een bakker in Aalst; dat
was een grote bakkerij, de bakker had
Antonius Martinus de Klerk, burgemeestervan ~ drie knechts in dienst. Hier heb ik ook
Maarheeze van 1930-1936. Foto uit 1936 maar een jaar gewerkt, maar het was er
(collectie J. Biemans, ’s-Hertogenbosch) toch wel een stuk plezieriger dan in de
wasserij. Naast de bakkerij stond het
huis van de familie Glaudemans. Daar werkte toen Tonia Teunissen van Bertje en
Han Teunissen van de Beek. Aan haar had ik dus wel een beetje aanspraak. Tonia kon
toch zo goed vooruit met werken; ze had ’s maandags de was altijd als eerste klaar!
Daar kon ik niet tegenop werken.”

School en pastorie

“Inmiddels was mijn zus Mieke dienstmeid geworden bij burgemeester De Klerk
hier in Soerendonk; het gezin De Klerk-van Lammeren woonde in het Sneppenhuis.
Toen de burgemeester in 1936 werd benoemd in Udenhout, had mevrouw De Klerk
graag dat Mieke mee zou gaan naar de nieuwe woonplaats. Ons moeder wilde Mieke
eigenlijk niet laten gaan, bovendien had Mieke al een vrijer in Soerendonk; maar
omdat burgemeester De Klerk zo aanhield, gaf ons moeder toe. Zo vertrok ons Mieke
samen met het burgemeestersgezin naar Udenhout. Haar vrijer is nog een paar keer
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De verbouwde boerderij: links het woongedeelte van het gezin Vos-Aarts, rechts van Nel Aarts-Dielissen.
In de deuropening staat oma Nel met kleindochter Marij Vos; foto circa 1951.

helemaal naar Udenhout gefietst, maar daar kreeg hij op den duur genoeg van. De
verkering is toen uitgeraakt. Maar Mieke vond in Udenhout een nieuwe liefde: ze
trouwde in 1941 met Adriaan Schoonus en is in Udenhout blijven wonen. Mijn zus
Toos heeft ook bij burgemeester De Klerk gewerkt, zij nam de baan van zus Mieke
over. Ook Toos trouwde in Udenhout. Toen ik in 1935 vanuit Aalst weer thuis kwam
wonen, ben ik poetswerk gaan doen voor de school in de Zitterd en voor de kerk. Dat
deed ik eerst samen met ons Toos, later met Nel. We moesten elke ochtend op school
de vier kachels stoken. Dan waren wij ’s morgens om zeven uur al bezig met de sintels
uit de kachels te halen, dan turf kappen om de kachels mee op te stoken en ook
kolen halen uit het kolenhok. We moesten bij elke kachel ook nog een grote kit vol
met kolen neerzetten als voorraad. Zo moesten we de vier klaslokalen warm stoken.
Verder moesten we elke week een klaslokaal heel grondig poetsen. Wij verdienden
fl. 80,- per drie maanden en we moesten daarbij zelf voor onze poetsspullen zorgen!
Voor het poetsen van de pastorie kregen we fl.1,- per dag en we mochten dan wel
blijven eten. Dat was goed eten, want pastoor Becx kreeg van de mensen na de slacht
het beste stuk van het varken: de karbonade! Al dat poetsen was best zwaar werk,
we hebben heel wat gesjouwd en we stonden met dweilen altijd krom. Verder werkte
ik ook nog in het schoolhuis bij de familie Van de Pas; daar deed ik op dinsdag de
was en op vrijdag moest ik poetsen. In het schoolhuis woont nu een neef van mij,
de zoon van mijn broer Harrie. Ik ben een keer op bezoek geweest om te kijken hoe
het er daar nu uitziet. Ik was er al die jaren niet meer geweest, maar ik kende er elk
vloertegeltje terug! Die heb ik jarenlang allemaal moeten schrobben.”
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De door brand verwoeste boerderij in de Goorstraat; 1955 (collectie Heemkundekring, Budel).

Trouwen en brand

“lk was 28 jaar toen ik in 1947 trouwde met Toon Vos. Mien van Gennip, die ook in
de Goorstraat woonde, heeft mijn trouwjurk gemaakt; Mien was een goede naaister.
Mijn man Toon was een zoon van Naorus Vos en Dora Smits uit De Olifant; via een
pad hier over de akker was hij zo bij ons in de Goorstraat. Na ons trouwen gingen
wij bij ons thuis inwonen in het linker gedeelte van de boerderij; op de stal werden
twee kamers gemaakt en de staldeur werd voordeur. Mijn moeder woonde samen
met Harrie en Nel in het rechter gedeelte. Het was allemaal passen en meten, want
we hadden toen ook nog de winkel. Toon en ik kregen al snel een groot gezin, eerst
zelfs een tweeling, dus ik had de handen meer dan vol. In 1955 brak brand uit op de
zolder van ons huis, waarschijnlijk door kortsluiting; je had toen nog van die stoffen
electrische bedrading. Onze overbuurman Lei van Frans van der Sanden kwam ons
waarschuwen: “Kom nao boete! D’r is brand!”. We geloofden het eerst niet, maar
toen we eenmaal buiten stonden, schrokken we van de vlammen die we zagen.
Het dak en de zolder waren helemaal ingebrand, wij konden er niet meer blijven
wonen. Eerst zijn we toen allemaal bij buurman oom Pau Dielissen geweest. Maar
daar konden wij niet allemaal blijven, want het was niet voor maar eventjes. Moeder
en Nel zijn bij Pau-oom gebleven, Harrie en Toos gingen naar de familie Millen in de
Dorpsstraat. Ons gezin wilde men eerst onderbrengen in de school, want daar stond
een klaslokaal leeg; maar daar voelden we niet zo veel voor. Toen heeft Naorus Vos
geregeld dat wij met onze kinderen bij Willem van Siene konden wonen, dat was
hier in de Goorstraat. Willem was de zoon van Fried Meurkens en Sien Bos. Willem
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De herbouwde boerderij; links op nummer 17 woonde het gezin van Harrie en Toos Aarts-Vonk,
rechts op nummer 15 moeder Nel Aarts-Dielissen en dochter Nel.

Meurkens woonde daar alleen; wij hebben daar toen een hele tijd ingewoond, maar
vraag niet hoe. Het was er verschrikkelijk behelpen.

De afgebrande boerderij moest natuurlijk ook weer opgebouwd worden, maar
Toon en ik wilden liever een eigen huis voor ons gezin bouwen, op grond naast de
boerderij. De vergunning daarvoor liet erg lang op zich wachten; bouwvergunningen
werden alleen afgegeven voor noodgevallen. Toen is dokter Raeven naar de gemeente
gestapt en heeft daar gezegd dat wij toch echt een noodgeval waren; en als ze het
niet geloofden moest de burgemeester zelf maar eens gaan kijken hoe het gezin
Vos zat te wonen! Toen was de bouwvergunning zo geregeld en hebben wij het huis
Goorstraat 19 kunnen bouwen. De ouderlijke boerderij werd ook weer opgebouwd:
in het linker gedeelte ging mijn broer Harrie met zijn gezin wonen en rechts woonden
moeder en Nel. Nel is later getrouwd met Lau Evers, hij was broodbezorger in het
dorp; zo hebben ze elkaar leren kennen. Ze trouwden in bij ons moeder. Na het
overlijden van ons moeder en nadat Nel en Lau met hun gezin naar Boshoven waren
verhuisd, kwam hier het gezin van Jan en Toos Kivits-van den Hurk te wonen.”

Fietsenwinkel
“Mijn man Toon was een zoon van Naorus Vos; Naorus stond bekend als alleskunner
en was een echte sleutelaar. Toon was dat ook, hij had het niet van een vreemde, hij
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Het woonhuis met winkel en benzinepomp van Toon en Drieka Vos-Aarts, Goorstraat 19.

was echt handig. Toon had cursussen gevolgd voor automonteur en electricién. Van
beroep was Toon chauffeur, hij reed op de Philipsbus; die bus stond altijd hier naast
ons huis. ’s Morgensvroeg reed hij eerst naar Dorplein om de eerste mensen op te
halen en zo verder via Schoot, Budel, Soerendonk en Maarheeze naar Eindhoven. De
wegen waren toen nog niet geasfalteerd, het was nog allemaal hobbeldebobbel. De
Philipsbussen waren toen nog trucks die een oplegger hadden; ’s morgens moest die
nog warm gestookt worden. Als Toon in Eindhoven bij Philips aankwam, koppelde
hij de Philips-oplegger af en koppelde een andere oplegger weer aan en deed dan
enkele vrachtritten tussendoor. ’s Avonds reed hij dan weer de Philipsmensen naar
huis. Dochter Marij heeft die bus heel wat keren gepoetst. Als Toon thuis kwam van
zijn busrit, verdween hij meestal meteen in zijn werkschuur. Als liefhebberij sleutelde
hij graag aan bromfietsen en hij repareerde ook fietsen. Op den duur kwam van het
een het ander: Toon begon een fietsenwinkel, want van thuis uit had hij nog een
vestigingsvergunning. In de winkel verkochten wij ook electrische huishoudelijke
artikelen, zoals stofzuigers en centrifuges. En Toon maar sleutelen en repareren,
er kwam zelfs een OK-benzinepomp bij! Ik had het er overdag best druk mee: de
kinderen, het huishouden, de winkel en de pomp.

In 1975 kreeg Toon een erge hartaanval en werd het kwakkelen met zijn gezondheid.
Hij kon ook de Philipsbus niet meer rijden. Na zijn pensioen kon Toon zich helemaal
wijden aan zijn tuin en veldje en aan zijn paardjes; en natuurlijk buurten met mensen
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Toon Vos samen met zoon Janus bezig in hun ‘ weike’ op de Beek (foto W. Staals, Soerendonk).

die in de winkel of aan de pomp kwamen. Ja, buurten, dat deed hij graag en hij hielp
ook iedereen vooruit. Na verloop van tijd hebben wij de winkel en de pomp toch aan
de kant gedaan.

In 1997 waren wij vijftig jaar getrouwd; Toon was toen al ziek en bedlegerig. Op die
dag kwam de burgemeester ons feliciteren. Toon zag toen dat de burgemeester
zijn ambtsketen niet droeg en maakte daar een opmerking over. Burgemeester
Jorritsma beloofde later terug te komen en dat heeft hij ook gedaan. En toen mét
ambtsketen! Later in 1997 kwam zoon Janus in ons huis te wonen en bouwden wij
ernaast een aanleunwoning. Gelukkig heeft Toon nog korte tijd in ons nieuwe huisje
kunnen wonen; in 1998 is hij overleden. Een paar jaar later, in 2001, kreeg Janus een
verkeersongeluk enis toen overleden. Dat was een verdrietige tijd. Nu wonen Marijen
Wim naast mij. Hier in mijn huisje is het de zoete inval, de kinderen en kleinkinderen
komen hier allemaal even graag. Ik heb ook al zeventien achterkleinkinderen.”

Buurtgenoten

“Ik woon nu al 93 jaar op deze plek in de Goorstraat; ik ben één deur opgeschoven,
maar dat is dan ook alles. Ik weet dus ook wie hier allemaal in deze buurt gewoond
hebben. Tegenover ons stond een boerderijtje, waarin eerst veldwachter Piet Iven
woonde, samen met zijn vrouw Mie en dochter Leentje. Bij Piet kwamen de meest
vreemde mensen aan de deur, zwervers en daklozen. Als veldwachter moest hij die
mensen dan naar het gemeentehuis brengen; daar kregen ze dan onderdak voor de
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Buurman Piet Greveraars alias Piet de Greef (collectie Huijbers/Staals, Soerendonk).

nacht. Nadat het gezin Iven naar de Dorpsstraat was verhuisd, woonde hier korte tijd
het gezin Reijrink, afkomstig uit Gelderland. Daarna werd het boerderijtje verbouwd
en kwamen hier de gezinnen van twee zussen van Toon te wonen: Maria Vos, die
getrouwd was met Frans van der Sanden en Drika Vos, die getrouwd was met Jan
van der Sanden. Het was een hele drukte, want we hadden allemaal grote gezinnen.
Frans en Maria hadden ook nog de zorg voor het oude vrouwtje Mieke Geven. Achter
het huis van de Van der Sandens stond toen ook nog een heel oud vervallen huisje;
daar woonde de oude vrijgezel Gradje Evers. Toen hij andere woonruimte kreeg,
is dat huisje afgebroken. Een beetje verderop in de Goorstraat woonde het gezin
van Piet en Dien Vos-van Mierlo met de dochters Anna, Marie, Tunna en Lies. Later
kwamen hier Jan Govers en Beth van Kessel te wonen. Verder hebben wij altijd naast
de familie Greveraars gewoond, naast ‘Piet de Greef’, een begrip in Soerendonk. De
moeder van Piet de Greef heb ik niet gekend, die is al vroeg overleden. D’n auwe
De Greef, vader Driek, woonde daar met zijn zonen Piet en Toon, het was een echte
mannenhuishouding. Toon moest altijd zeeppoeder bij ons in de winkel komen
kopen, maar of ze ooit gewassen hebben..... Vader Driek werkte bij de zusters in
Maarheeze, Piet werkte als knecht op de Achelse Kluis en Toon deed het huishouden.
Toen werd Toon een keer zo ziek, dat ze hem naar het Liefdegesticht in Budel hebben
gebracht; daar is hij toen ook gestorven, hij was nog maar 21 jaar. Driek was toen
toch zo boos op de zusters, dat ze Toon toch dood hadden laten gaan. Toen bleven
Driek en Piet alleen achter en Piet kreeg er toen de ‘huishouding’ bij. Driek de Greef
is na de oorlog overleden en zo bleef Piet alleen achter. Het huisje is ook een keer
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Drieka Vos-Aarts bij gelegenheid van haar goste verjaardag in 2009,
links zus Nel en rechts zus Toos.

opgeknapt; Piet verhuurde zelfs kamers aan Pietje van Run, die was getrouwd met
Martha Sauer. Piet was inmiddels krantenbezorger geworden, je kon ’s morgens de
klok op hem gelijk zetten. Toen Piet weer alleen woonde, werden de honden zijn
huisgenoten en begon zijn kluizenaarsleven. Piet deed alles samen met zijn honden.
Verder scharrelde hij wat in zijn moestuin of zat buiten onder de boom voor zijn
huis, zodat hij met voorbijgangers kon buurten. De buurt heeft ook een keer een
verjaardagsfeest voor Piet georganiseerd. Op straat voor zijn huis stonden tafels en
stoelen; Piet zat in zijn eigen stoel in de tuin. Het was een heel plezierige avond, we
zongen en er was muziek. Op de Beek vroegen ze zich af wat er toch in de Goorstraat
aan de hand was. Het was het verjaardagsfeest van Piet de Greef! Och, de Greef, we
ha’ n’r gin kéi buren én, mér ze waren ni zoe proper op hun hoes en ooch ni op hun
eigen. ’t Waren toch wel goei minsen van aord.”

Verjaardagsfeest

“lk woon nu alweer een hele tijd heel fijn hier in mijn huisje. Toon en zoon Janus mis
ik natuurlijk wel, maar de aanloop van de kinderen en kleinkinderen maakt dat weer
een beetje goed. Twee jaar geleden ben ik erg ziek geweest, maar door de goede
zorgen van mijn kinderen ben ik er weer helemaal bovenop gekomen en kan ik ook
nog steeds zelfstandig wonen. Afgelopen februari ben ik 93 jaar geworden; omdat
die datum in de winter valt, vier ik mijn verjaardag op die dag maar in het klein, want




de hele familie past niet in mijn huisje. In de zomer pakken we het dan altijd groots
aan: dan vier ik mijn verjaardag met een groot tuinfeest voor de hele familie. In de
wei achter ons huis zetten de kinderen dan een tent en er wordt voor voldoende
eten en drinken gezorgd; voor de kleintjes is er een springkussen en voor allemaal
een heerlijke barbecue. ledereen is er dan, net een familiereunie. Dat is toch altijd
zo’n fijne dag, dao heb ich echt goe-doen van. De kinder regelen alles en ich betaol!
ledereen kijkt er elk jaar naar uit.”

Tot slot

Als redactie hopen wij van harte dat Drieka Vos-Aarts nog menige verjaardag met
tuinfeest mag vieren. En zo lang als het nog kan, blijft zij ook abonnee van de Aa-
kroniek. Zelf zegt zij daarover: “Dé is toch zoe’ n schon biidkske; echt waor en ich lés
’t allemaol!” En Drieka kan het weten!

Noten

1. Dit artikel is tot stand gekomen dankzij de welwillende medewerking van mevrouw Drieka
Vos-Aarts en van Leo en Ria Vos-Stienen. Ook dank voor de genoten gastvrijheid.

2. De genealogische gegevens zijn afkomstig van de familie Vos-Aarts en van de Werkgroep
Genealogie van onze kring. De fotobewerking was in handen van Guul Vullers.

—

Herinneringsprentje aan 4o jaar Stille
Omgang vanuit Leiden in 1962, dat de
Budelse broedermeester Pieter Felten
sindsdien altijd op zak draagt
(collectie P. Felten, Budel).
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By {egenspoec en Krygsgeweld §
WB Iy ft Neerionds hoge op Ugeséeld |

De ,,hemelliederen”
Zij klinken door, of woeste stormen komen,
Of plaag op plaag valt op 't gemeenebest.
Of 't oud geloof.de krone wordt ontnomen,
Een nieuwe leer gelde in Sint Niklaas vest,
Steeds klinkt het lied, het lied der Heilge Stede
En 't vroom gebed in allen zwaren nood:
Verborgen God en Koning van den vrede
Geef Amsterdam Uw levensbrood.

Dr. Schaepman 1895.

VAN ROSSUM, UTRECHT ED.




CRANENDONCKERS OP BEDEVAART: DE STILLE OMGANG
Tjeu Lamers

Velen onder ons gingen of gaan regelmatig op bedevaart. Zeker in de periode
van het Rijke Roomsche leven werd er op aangedrongen dat men op pelgrimage
ging. Voor velen zijn het leuke herinneringen uit hun jeugd; naast devotie was
het pelgrimeren ook een uitstapje. Men ging ver van huis naar plaatsen waar men
normaal gesproken niet kwam. Men ontmoette ook andere mensen (1).

Wat is een bedevaart of een pelgrimage?

Een bedevaart is een individuele, maar meestal gezamenlijke gebedstocht naar
een plaats waar een heilige of een bijzondere gebeurtenis wordt herdacht. Denkt
u bijvoorbeeld aan (de verschijning van) de heilige Maagd Maria te Lourdes,
Fatima, Kevelaer of de apostel Jacobus in Santiago de Compostella. Pelgrimeren
kan in principe naar ieder doel, het hoeft niet per se een religieus doel te zijn.
Maar pelgrimeren hoort wel bij het Christelijk geloof, zoals gebeden er bij horen.
Het hoort trouwens ook bij andere religies, denk aan de hadj van de moslims, en
het traditioneel trekken van de joden eens per jaar naar Jerusalem. Vanaf de eerste
eeuwen na Christus trokken Christenen ook naar Jerusalem om in de kerk van het
Heilig Graf de palmtak te verwerven. Later in de middeleeuwen kwamen daar nog
twee belangrijke bestemmingen bij: Rome met de gekruiste sleutels van Sint Pieter
en Santiago de Compostella met de schelp van Sint Jacob. Grote groepen mensen
gingen naar die plaatsen op weg, soms duizenden, honderd duizenden per jaar. Het
is interessant om te bedenken dat er bijna zeker voorouders van ons bij zijn geweest.
Uiteraard gingen ze in de middeleeuwen heen en terug te voet of met het paard. Het
waren hele grote ondernemingen die vanuit onze streken gemakkelijk een jaar in
beslag namen.

Bedevaarten in ons heemgebied

Een bedevaart hoefde niet per se een lange of verre tocht te zijn. Ook in ons
heemgebied kennen we een aantal plaatsen met een bijzondere gebeurtenis.

In Maarheeze kent men sinds 1869 een bescheiden Gertrudisverering, waarbij de
wijding van ‘muuzewater’, ter bestrijding van ratten en muizen, op of omstreeks haar
feestdag (17 maart), centraal staat. Tot circa 1930 was er sprake van een bedevaart;
sindsdien is de verering slechts lokaal van aard.(2)

In Gastel wordt St. Cornelius aangeroepen tegen stuipen en vallende ziekte
(epilepsie), vooral bijkinderen. Hoewelin Gastelreedsin de 15e eeuw een kapel stond,
kan de oorsprong en groei van de Corneliusbedevaart naar dit dorpje pas in de 18e
eeuw worden aangewezen. De bedevaart groeide sinds het midden van de 19e eeuw
gestaag tot in de jaren zestig van de 20e eeuw, toen het aantal bedevaartgangers
stabiliseerde. Vanaf de jaren tachtig daalde het aantal bedevaartgangers. (3)
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Beeld van de H. Cornelius uit de kapel van Gastel, ca. 1650-1680. Prentbriefkaart uit ca. 1925
(collectie J. Biemans, ’s-Hertogenbosch).



Maria-oorden
Ook werden veel bedevaarten ondernomen naar Maria-oorden: Ommel, Roermond
en Scherpenheuvel zijn zeer bekend. Deze bedevaarten werden te voet of met de
fiets gemaakt.

Men ging de avond van te voren al te voet of midden in de nacht met de fiets van huis.
Men zorgde dat men op tijd was, zodat men de eerste mis kon bij wonen. Daarna werd
de omgeving verkend en een bezoek gebracht aan een of ander etablissement om
de inwendige mens te versterken. Daarna werd vaak ook nog de hoogmis bezocht.
Ook werden de nodige beeldjes, medaillons en natuurlijk het gewijde water voor het
thuisfront gekocht. Na het lof, meestal om 15.00 uur, ging men huiswaarts. Naast
het religieuze karakter, waren bedevaarten toch vooral ook leuke uitstapjes.

Vanuit ons heemgebied ging men ook jaarlijks op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw
van Kevelaer in Duitsland of naar de Heilige Gerardus in het Limburgse Wittem. Deze
bedevaarten werden mede door de plaatselijke busondernemingen georganiseerd.
Een andere en heel bekende bedevaart was die naar Amsterdam: “De Stille
Omgang”.

Het Mirakel van Amsterdam
Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de
Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te
bedienen en hem van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de
hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende
haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie
onbeschadigd had uitgebraakt, maardat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet
had aangetast. Was dat nog niet miraculeus genoeg: de hostie, die de volgende dag
door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de
Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw
mirakel, dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens
was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van
God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de
plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, ‘dese gracie ende ghenade’ openbaar
te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een
devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. Op de plaats van de woning werd de grote
kerk, De Heilige Stede, gebouwd, die in de zestiende eeuw zou worden verwoest
door de protestanten. Tot in de zestiende eeuw gaf het mirakel aanleiding tot een
jaarlijkse processie. Toen Amsterdam bij de zogenoemde “alteratie” (4) in 1578
officieel overging tot het protestantse geloof, ging de processie ondergronds. Vanaf
toen was er in het woordgebruik sprake van “ommegang”. Deze wordt individueel
of door kleine groepjes gelovigen gelopen, die anders dan voorheen, niet met hun
geloof te koop lopen, maar het in stilte belijden. Vandaar de naam: STILLE OMGANG.
Deze door het ‘protestantse’ stadsbestuur gedoogde ‘onzichtbare’ bidtocht, werd in
1881 omgezet in de Stille Omgang. Deze groepsgewijze plechtige wandeling van
de katholieken wordt elk jaar op de woensdag na 12 maart (tenzij Pasen vroeg in



het jaar valt) gehouden. Van woensdag
tot en met zaterdag worden er dagelijks
devotiemissen in de kapel op het
Begijnhof opgedragen. Maar de grote
jaarlijkse manifestatie is nog steeds
de Stille Omgang die, wordt gehouden
tijdens de nacht van zaterdag op zondag.
Sinds de invoering in 1881 heeft de Stille
Omgang verscheidene vormen gekend.
Rooms triomfalisme speelde een rol bij de
religieuze optochten, maar tegelijkertijd
was er ook altijd terughoudendheid van
de deelnemers, die er geen kerkelijke
manifestatie van wilden maken, maar de
tocht zagen als bescheiden geloofsdaad
op persoonlijke verantwoording. Volgens
de mirakelhistoricus Jan Peter Margry
Houtsnede van het Mirakel van Amsterdam, staat de Stille Omgang aan de basis van
gedateerd 1518 (bron: www.stille-omgang.nl).  de stille dodenherdenking zoals bij de
Waalsdorpervlakte na 1945. En ook de
stille tochten tegen zinloos geweld, zoals we die tegenwoordig kennen, zouden
schatplichtig zijn aan de omgang waarvan de historie teruggaat tot het kleine
wonder van 1345.

De Stille Omgang

Het snelle succes van de devotie van de Stille Omgang was binnen de Nederlandse
religieuze context ongekend. In 1881 liep een tweetal personen voor het eerst de
route en in 1885 nam nog maar een twaalftal deel. Door het terugvinden van het
document met de oorspronkelijke route en de verspreiding van circulaires (met
routebeschrijving) groeide het aantal deelnemers vervolgens snel door. Telde men
in 1887 al 100 deelnemers, door de officieuze goedkeuring van de Stille Omgang dat
jaar door de Rector van het Begijnhof, kwamen er 500 deelnemers in 1888. Waren
er tot 1905 jaarlijks zo’n 1500 deelnemers, daarna was er opnieuw sprake van een
versnelde aanwas: in 1920 werden ruim 20 ooo mannen geteld. Voortaan was de
duur van de hele nacht noodzakelijk om alle deelnemers te kunnen verwerken. Door
de aanhoudende groei was het in 1928 zelfs nodig om de omgang gedurende twee
nachten te houden. In 1933 reden er 45 extra treinen, die over twee dagen 27 000
bedevaartgangers vervoerden. In 1940 werd de tocht over drie nachten verspreid.
Per nacht werden er voorafgaand aan de omgang voor de deelnemers tot wel vijftig
missen gehouden in bijna dertig kerken en kapellen in Amsterdam. In de 20° eeuw
groeide de Stille Omgang allengs uit tot een ‘nationale’ bedevaart. In de loop der
jaren ontstonden zo’n 300 zustergezelschappen verspreid over het hele land. Het
hoogtepunt van de Stille Omgangen en de functie van nationale bedevaart bleef,
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De voorzitter van de Kring Eindhoven, geflankeerd door de Cranenedonckse broedermeesters
Pieter Felten (Budel) en Wil van Tuel (Maarheeze) (foto: Tjeu Lamers, Maarheeze).

ondanks de Tweede Wereldoorlog (geen Omgang van 1941 tot en met 1945), tot het
begin van de jaren zestig in stand. In de jaren zestig liep de belangstelling voor de
Omgang snel terug; in 1965 nog 20 0oo deelnemers en in 1968 nog maar 10 000
deelnemers. Een verdere terugloop deed de deelname aan de Omgang afnemen tot
slechts enkele duizenden deelnemers. In 1962 mochten wegens de terugloop, de
jongeren bleven massaal weg, voor het eerst ook vrouwen ’s nachts mee te lopen.
Eind jaren zeventig trok de belangstelling weer enigszins aan en stabiliseerde het
deelnemersaantal zich tussen de 8 000 en 10 000. De deelnemers zijn voornamelijk
afkomstig van de nog circa 50 actieve zustergezelschappen in het land.

Zustervereniging: Gezelschap van de Stille Omgang
De Kring Eindhoven en omstreken, waaronder ook Cranendonck, werd opgericht op
12 november 1930.

Samenvatting van het reglement

Vereniging van R.K. Mannen en jongelingen boven de 16 jaar, gevestigd in de
parochiekerk H. Trudo te Eindhoven. De pastoor is directeur van het gezelschap.
Doel: In stand houden van, het bevorderen van en het ordelijk doen verlopen van
de jaarlijkse bedevaart naar de H. Stede te Amsterdam. Moeten ingeschreven
staan op 1 februari en contributie betaald hebben. De broedermeester verzorgt
de ledenadministratie en int de contributie. Ook kan men bij hem terecht voor

103




In de bus op weg naar Amsterdam, 17 maart 2012: de Budelse pastores
Felie Spooren en Ed Mutsaerts (foto: Tjeu Lamers, Maarheeze).

het aanmelden van een overleden lid, zodat de broedermeester kan zorgen dat er
een H. Mis gelezen wordt. In iedere parochie wordt minstens een broedermeester
aangesteld. De broedermeester zal het bestuur bijstaan en behulpzaam zijn
gedurende de tocht in Amsterdam en in de kerk.

Broedermeester voor Budel, Budel-Schoot en Dorplein is al sinds 1987 de heer Pieter
Felten. Voor Soerendonk is dat de heer Marcel Lammers en in Maarheeze de heer Wil
van Tuel.

Het vervoer

De reis vanuit Cranendonck: vanaf de oprichting, in 1930 tot en met 1968 reisde
men met de trein vanaf station Maarheeze. Het station Maarheeze was in 1938 al
gestopt met personenvervoer. Dus alleen voor de Stille Omgang en incidenteel voor
militairen, van de kazerne Budel, stopte de trein te Maarheeze.

Vanaf 1969 werd de bedetocht verzorgd door reiswagens van de Zuid-Ooster en later,
tot 2003 door van Asten, voor Budel en door van Gerwen uit Veldhoven.

De bus van Van Asten startte in Budel en ging vervolgens naar Soerendonk en
Maarheeze. Afhankelijk van de deelname, circa 28 deelnemers, werden in andere
plaatsen in de regio deelnemers opgehaald totdat de bus vol was. De bussen reden
rechtstreeks naar “de Lucht” in Zaltbommel, alwaar nog gelegenheid was om
staandebeens een kopje koffie te drinken en te toiletteren.
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Door de jaren heen was, afhankelijk van het tijdstip van vertrek, eerst een
eucharistieviering en daarna de Omgang. Of eerst werd de Omgang gelopen en
daarna een eucharistieviering gehouden. Na afloop werd in het Centraal Station of in
de omgeving van het Damrak, en later ook in kerken, koffie gedronken en werd het
meegenomen brood genuttigd. De laatste jaren, vanaf 2005, wordt “gepauzeerd” in
de bus, daar deze voorzien zijn koffiezetapparaten enz..

De eucharistievieringen werden voor de Kring Eindhoven door de jaren heen in
verschillende kerken verzorgd: in o.a. de Sint-Nicolaaskerk of de Sint-Thomaskerk en
in de Christus Geboortekerk in de Prinses Irenestraat, de laatste jaren in de Heilige-
Franciscus-Xaveriuskerk, ook wel ‘de Krijtberg’ genoemd.

Door al de jaren heen werd en wordt er nog altijd op de heenreis het reisgebed en een
Rozenhoedje gebeden; ook wordt dan het kaarsengeld opgehaald. Op de terugreis
wordt een Dankgebed gebeden en vijf Onze Vaders en vijf Weesgegroetjes.

Een voorbeeld: het programma van 1968

Bedetocht wordt gehouden in de nacht van 9 op 10 maart met de intentie:

“Vrede en welvaart onder de volkeren”.

Deelnemers uit Maarheeze en Soerendonk vertrekken van station Maarheeze om
22.10 uur met trein nr. 1744 van de gewone dienstregeling wel is er plaatsruimte
gereserveerd. De kosten zijn fl. 9.70. Deelnemers uit Budel worden met de bus
opgehaald (21.20 uur) en worden naar station Eindhoven gebracht tegen extra
kosten van fl. 1.90.

Omdat de trein dit jaar erg vroeg vertrekt is er geen bijeenkomst in Eindhoven.
Voorheen was het gebruikelijk nog de H. Mis te bezoeken in de H. Catharinakerk.
Zij stappen in Eindhoven over of in de speciale extra trein “C” in dat gedeelte dat
voor hen is gereserveerd. Aankomst Amsterdam C.S. om o.10 uur.

Terstond na vertrek wordt het reisgebed gebeden en zal het kaarsengeld door de
broedermeester worden opgehaald. Na het passeren van Den-Bosch wordt een
Rozenhoedje gebeden voor het welslagen van de bedetocht.

Na aankomst in Amsterdam wordt op aanwijzing van de leiding naar het Spui
vertrokken. Om 1.00 uur vertrekt de omgang vanaf het Spui. De deelnemers worden
dringend verzocht in rijen van vier te blijven gaan, niet te spreken of te roken, maar
ieder voor zich in stilte te bidden.

Intenties onderweg:

- Kalverstraat: voor ons zelf en onze dierbaren

- Dam: voor het koninklijk huis, regering, leidinggevende personen en het
Nederlands volk.

- Nieuwe Brug en Centraal Station: voor allen die op reis zijn en voor hen die daarbij
zijn omgekomen.

- Nationaal monument: voor alle slachtoffers van de oorlog en de wereldvrede.

- Rokin: voor kerk, paus en de eenheid van de christenen.

- Rondgang rond de mirakelplek: voor de vrede van heel de wereld.
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De brandende lantaarn in de Kalverstraat geeft aan waar in 1345 het Heilig Mirakel
is geschied.

Omstreeks 02.00 uur zal de omgang beéindigd zijn en wordt getrokken naar de
Sint- Nicolaaskerk. De plechtige H. Eucharistieviering zal omstreeks 02.15 uur
beginnen. Nadat de priester het altaar verlaten heeft, gaan de deelnemers uit de
kerk en begeven zich naar het Centaal Station. In verband met de grote toeloop in
de restauraties van het Centraal Station zullen de restauraties in de gereedstaande
extra-trein ook geopend zijn.

Vertrek Amsterdam C.S. 04.20 uur, aankomst Eindhoven o5.55 uur. Aankomst
Maarheeze 06.26 uur. De bussen staan klaar voor vertrek bij aankomst van de extra
trein “C”.

Na vertrek uit Amsterdam worden vijfmaal het Onze Vader en Wees Gegroet
gebeden.

Aanmelden in 1968 bij:

Budel: J. Smolenaars.
Maarheeze: L.A.W. van Tuel en H.M. Duijsters.
Soerendonk: J. van Mierlo.

Ongeval

Tijdens de bedevaart naar de Stille Omgang in maart 1940 had een tragisch
ongeval plaats met een Budelnaar. In de krant het Kanton Weert stond daarover het
volgende bericht: “Na de Stillen Omgang te Amsterdam begaf de 56 jarige Charles
Gerardus Verkuilen van Budel, die aan de bedevaart had deelgenomen, zich naar een
koffiehuis tegenover het Centraal Station. Hij nam plaats op een terras aan het water.
Door onverklaarbare oorzaak, men vermoed dat de man op een gegeven ogenblik
achteruit is gelopen, geraakte hij te water en verdween in de diepte. Onmiddellijk
werden reddingspogingen ondernomen en na enige tijd gelukte het de drenkeling
die bewusteloos was boven te brengen. Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse
dochde pogingen die ondernomen werden om de levensgeesten op te wekken bleven
vruchteloos. Het stoffelijk overschot werd naar het Binnenziekenhuis overgebracht.
De verslagenheid onder de bedevaartgangers was natuurlijk zeer groot.” (5)

Broedermeester

Door de jaren heen hebben we in Cranendonck diverse Broedermeesters gehad,
waaronder: de heer Joop van Halteren tot en met 1986 voor Budel. Wim van der
Heijden en Gradje Staals waren dat eertijds in Soerendonk en Bert van Tuel en Harrie
Duisters in Maarheeze.

Maar bijzonder is wel de inzet van de heer Pieter Felten, die al vanaf 1962 eerst vanuit
zijn geboorteplaats Leiden en later, vanaf 1975, vanuit zijn woonplaats Budel naar
de Bedetocht de Stille Omgang gaat. Vanaf 1987 is hij Broedermeester voor Budel,
Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Hij is vanaf 2005 tevens Bestuurslid van de Kring

106



o ; r-)'vBid voo;' de Ziel van Zaliger
Charles Gerardus VERKUYLEN

lid van het Genootschap tot voortplanting
des Geloofs, en lid van den Retraite-Penning

gebOre’;n te Budel 30 October 1883 en door een i
-no'bdlotti"g.onge’xi'al overl. te Amsterdam 3 Maart

1940, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten

--der Stervenden.

O, aFgrond der n]kdommen vande wusheld en
‘wetenschap Gods-Hoe onbegrqpelqk zijn zqne
oordeelen: en hoe onnaspeurlijk zijn zijne wegen.

Ad. Rom, XIV. 33

OnverWaéhts weerklonk een roepstem : Ziet,
de Brmdegom komt; snelt Hem te gemoet. Zie,
hier ben ik Heer | Gij hebt mij geroepen. Niet

ml]n Wll maar UW WII geschxecle

Ml]n JCZUS dlen l[( aanbad verborgen in het g |

H. Sacrament, geef. dat ik U aanschouWend
eeuwig zalig zij.

Een goed en arbeidzaam leven met een groot
geloof in het H. Sacrament, maakt den mensch
, geluk[ug [n] ontvangt het loon niet hier maarlater.

Mijne clxerbare kinderen, troost u en denk dat
‘God het is die u deze beproevmg overzendt.

Vaartwel! en bid voor mij.

Bloedverwanten en vrienden ; mijn pelgrims-
tocht is geéindigd. en de uwe gaat voort; vaart-

wel en bidt voor mij. Mijn geweten verwijt mij

wel niets, maar die mij oordeelen zal is de Heer.
- Zoet Hart van Jezus wees mijn heil.

Bidprentje van de tijdens de Stille Omgang van 1940 overledeen
Budelnaar Charles Verkuijlen (collectie Heemkundekring, Budel).
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De Cranendonckse stoet passeert de lantaarn in de Kalverstraat die de plek van het mirakel van 1345
aangeeft. Rechts pater Mervin Varayankunnel, kapelaan van Maarheeze (foto: Tjeu Lamers, Maarheeze).

Eindhoven, waaronder Cranendonck vanaf de oprichting valt. Pieter Felten vervult
zijn taak met verve. Regelmatig probeert hij de Stille Omgang onder de aandacht
te brengen, via de Blos of de plaatselijke kranten, Grenskoerier en kerkblaadjes.
In april van dit jaar werd hij samen met zijn vrouw, mede voor zijn werk voor de
bedevaart, koninklijk onderscheiden.

De bedetocht naar Amsterdam in 2012

Op 17 maart 2012 vertrok de bus vanuit Budel om 20.40 uur, na Soerendonk werden
ook de mensen in Maarheeze opgehaald. Cranendonck telde dit jaar 41 deelnemers.
Om de bus vol te krijgen werden in Valkenswaard en Aalst nog 17 deelnemers
opgehaald. En om 21.30 uur zaten we op de snelweg A2 richting Amsterdam.

Theo de chauffeurstelde zichvoorenwe kregen enkele huishoudelijke mededelingen.
Broedermeester Pieter Felten, tevens busleider, wenste toen iedereen een goede
bedevaart en verwelkomde de pastores Spooren, Mutsaerts en Mervin.

Daarna nam pastor Mutsaerts de microfoon ter hand om het reisgebed uit te spreken
en het Rozenhoedje te bidden. Broedermeester Felten bad nog een gebed van Sint-
Joseph en daarna ging hij met de enveloppe rond om het kaarsengeld op te halen.
Na gezellig gekeuvel en een kopje koffie kwamen we rond 22.45 uur aan op het Spui
te Amsterdam. Enkele deelnemers maakten gebruik van de toiletwagen en na een
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poosje kregen we het sein om te vertrekken naar De Krijtberg. Om ongeveer 23.00
uur begon de plechtige eucharistieviering. De mis werd gecelebreerd door pastoor .
Goris van de Sint-Petrusparochie te Eindhoven; de andere pastores uit Cranendonck,
Eindhoven en omgeving waren medecelebrant. De H. Mis had als thema “Passie voor
de Eucharistie”. De dienst was na ruim een uur afgelopen en de deelnemers gingen
weer naar het Spui. Na een kleine pauze werd aangevangen met de tocht “de Stille
Omgang” door hartje Amsterdam. Enorm leuk is het te ervaren hoe devoot en stil
deze tocht gelopen wordt. Maar het meest in het oog springend is dat de mensen
in de stad en de toeristen en iedereen die stilte overneemt, een heel bijzondere
ervaring. Na de tocht, waarbij we tweemaal de lantaarn aandeden waar in 1345 het
mirakel plaats vond, gingen we naar het Rokin waar de bussen snel kwamen om
huiswaarts te gaan. Ongeveer 2.30 uur gingen we richting Cranendonck. In de bus
huiswaarts werd een dankgebed uitgesproken en werden vijf Onze Vaders en vijf
Weesgegroetjes gebeden. Na het gebruiken van brood en koffie waren we tegen
05.00 uur weer in Cranendonck. Eenieder met zijn eigen ervaring en invulling van
deze bijzondere nacht. De een vindt inspiratie om verder te gaan, de ander voelt zijn
gebed verhoord en weer een ander vindt genade. Maar zeker is wel, dat voor velen
deze nacht zeer devoot was; daarnaast was het ook een gezellig uitstapje.

Noten

1. Ditartikelis tot stand gekomen met de welwillende medewerking van de Broedermeesters
Pieter Felten en Wil van Tuel, waarvoor dank. De fotobewerking was in handen van Guul
Vullers.

2. Zie Marc Wingens en Jac. Biemans, ‘Maarheeze, H. Gertudis van Nijvel’, onder meer op de
website van Meertens Instituut Amsterdam: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart

3. Zie Jac. Biemans, ‘Gastel, H. Cornelius’, onder meer op de website van Meertens Instituut
Amsterdam: http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart

4. Alteratie: verandering van de regering van Amsterdam door de Calvinisten.

5. Kanton Weert. De juiste naam van de persoon was Verkuijlen.

—
Gerard Heesterbeek OFM voor de uit 1461
daterende toegangspoort van het voormalige
franciscanenklooster aan de Biest in Weert,
mei 2012 (foto J. Biemans ’s-Hertogenbosch;
tenzij anders vermeld zijn alle foto’s
afkomstig van de familie Nijs-Heesterbeek

te Weert).
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EEN BOERENZOON UIT MAARHEEZE ALS PRIESTER IN DE WERELD

In gesprek met Gerard Heesterbeek OFM uit Maarheeze

In de loop van de twintigste eeuw heeft Maarheeze enige tientallen geestelijken
voortgebracht. Nog recent, in 2010, werd Jacques Grubben (1960) tot priester

gewijd en droeg hij in de Gertrudiskerk van Maarheeze zijn Eerste H. Mis op. Het
was sinds 1967 niet meer voorgekomen dat een dergelijke grote plechtigheid zich in
Maarheeze voordeed. In dat jaar werd parochiaan Gerard Heesterbeek, afkomstig
van het Maarheezer Laar, tot priester gewijd. Gerard trad toe tot de orde van de
minderbroeders-franciscanen en vervulde uiteenlopende functies. Met hem praten
wij over zijn rijke leven als boerenzoon in Maarheeze en als geestelijke in vele
landen (2).

De familie Heesterbeek op ‘t Laar

De grootvader van Gerard Heesterbeek, Martinus Heesterbeek (1869-1944), was
afkomstig van Budel. Hij vestigde zich van daar uit in 1909 op ‘t Laar in Maarheeze.
‘t Laar is een van de buurtschappen of gehuchten rond de kern van Maarheeze, en
wel het dichtst gelegen in de richting van Budel. Laar betekent van oudsher ‘open
plek in het (moeras)bos’ of ‘omheinde plek of weide’ (2.) Hier stond en staat een
tiental woningen, vrijwel alleen maar boerderijen. Opa Martinus Heesterbeek kwam
van het gehucht Berg in Budel na de vroegtijdige dood van zijn eerste vrouw, Anna
Maria Elisabeth Franssen (1867-1907). Hij vond toen, 40 jaar oud, een nieuwe vrouw,
die bijna dezelfde naam had: Elisabeth (Bet) Fransen (1868-1941). Zij was weduwe
van Jan Mathijs Dirks op ‘t Laar. De beide nieuwe echtelieden Heesterbeek-Fransen,
met respectievelijk vijf (Trui, Jan, Peer, Janus en Driek) en twee (Jan en Cisca Dirks)
kinderen, vestigden zich na hun huwelijk op 12 juli 1909 op de boerderij van Dirks op
‘t Laar (nu Verbruggen, Het Laar 7). De vader van onze zegsman Gerard was Martinus’
zoon Peer(ke) Heesterbeek.

Deze Petrus (Peer) Heesterbeek, geboren te Budel, 11 mei 1903 was dus de zoon
van Martinus Heesterbeek en Anna Maria Elisabeth Franssen. Peer is overleden te
Veldhoven op 6 april 1991.

Hij trouwde voor de wet op 17 mei 1935 te Budel en voor de kerk op 21 mei te
Maarheeze met:

Lamberta Johanna (Bertha) Schellen, geboren te Liempde 29 november 1910 als

dochter van Cornelis (Kees) Schellen (1887-1970) en van Jans Johanna van den
Langenberg (1884-1963). Bertha overleed te Maarheeze op 23 augustus 1995.
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Een prachtig beeld van ’t Laar in Maarheeze aan het begin van de twintigste eeuw
(collectie J. Biemans, ’s-Hertogenbosch).

Huwelijksfoto van Peer Heesterbeek
en Bertha Schellen, mei 1935.

112

Moeder Bertha Schellen is geboren
te Liempde als dochter van een
spoorwegarbeider. Haar vader Kees
Schellen bediende de overwegbomen
aldaar, en verhuisde later naar een
seinwachtershuis (Wachthuis 19) aan
de spoorweg Eindhoven-Weert die de
Rijksweg  Eindhoven-Weert,  voorbij
Maarheeze kruiste. De woning viel onder
Weert,waarBerthaalsoudstedeschoolop
Hushoven bezocht. Haar jongere zussen
konden na 1926 in het dichterbij gelegen
Maarheeze naar de zustersschool. Bertha
werkte als dienstmeid bij Jac. Heesen aan
de Rijksweg. Daar ontmoette ze Peer
Heesterbeek, met wie ze in 1935 trouwde.
‘In die tijd woonde ik veel uit. Het was
hard werken voor 200 gulden per jaar’,
vertelde Bertha in 1985. Peer werkte als
boerenknecht. Naast kost en inwoning
verdiende hij 40 gulden per jaar. In de
verkeringstijd zagen ze elkaar een keer in
de week, op zondag. Later werd het iets
vaker. Na vier jaar zijn ze getrouwd (3).

Volgens Gerard waren de kinderen van




Jac. Heesen overigens helemaal niet
zo ‘vrieed’ dat Peer Heesterbeek hun
dienstmeid Bertha kwam ‘weghalen’,
of zoals een van de kinderen het toen
uitdrukte: “As de Heebeek kumt de
Beppa weghale (....) smiete hum in de
busselkes, zodat de wilde bisten hem
kunne opvreten.” Deze bedreiging
heeft Peer en Bertha er echter niet van
weerhouden toch in het huwelijksbootje
te stappen.

Na hun huwelijk in 1935 vestigden
Peer en Bertha zich in de boerderij van
Heesterbeek op 't Laar (C 161). Ook de
vader en moeder van Peer woonden tot
hun dood in respectievelijk 1944 en 1941
bij het uitdijende gezin Heesterbeek-
Schellen.

Uit dit huwelijk werden namelijk geboren:
Martinus Heesterbeek (1869-1944) en zijn tweede

1. Johannes Cornelius Martinus (Mart), vrouw Elisabeth Fransen (1868-1941),

geboren te Maarheeze op 6juni 1936. foto vermoedelijk b// _qelegenheid van hun
. huwelijk in 1909.

Mart trouwde met Nolda Maas uit |
Someren, zij wonen te Hamont (B.);

2. Cornelius Johannes (Cor), geboren te Maarheeze op 23 juli 1937. Cor trouwde ‘
met Gerry Welten uit Maarheeze, daar wonen zij nog steeds.

3. Johannes Maria Gerardus (Jan), geboren te Maarheeze op 12 oktober 1938.
Gehuwd met Mia Damen uit Hamont (B.); zij wonen te Weert. |

3a. Gerard, geboren en overleden te Maarheeze op 6 november 1939.

4. Gerardus Johannes Cornelis (Gerard), geboren te Maarheeze op 23 oktober
1940. Gerard werd geestelijke bij de minderbroeders-franciscanen (Ordo
Fratrum Minorum, O.F.M.) en woont te Weert. Hij is de zegspersoon van dit
artikel.

5.  Petrus Johannes Franciscus (Piet), geboren te Maarheeze op 30 november 1941.
Piet, gescheiden van Gerry Duinmeijer uit Uitgeest, is getrouwd met Mieke
Swennen en woont te Kinrooi-Ophoven (B.).

6. Elisabeth Johanna Maria (Lies), geboren te Maarheeze op 28 februari 1943, is
gehuwd met Pierre Nijs uit Weert en aldaar woonachtig.

7. Johanna Lamberta Francisca (Annie) is geboren te Maarheeze op 18 augustus
1944. Zij trouwde met Frank Reina (Reina-Perez) uit Los Palacios (Sp.) (1940-

2002). Annie woont te Maarheeze.



De familie Heesterbeek bij het 25-jarig huwelijksfeest, 1960, v.l.n.r. achterste rij: Gerard, Mariet, Cor,
Annie, Piet, Jan en Adrie. Vooraan Karel, Mart, vader Peer, moeder Bertha, Berthy (boven), Lies en André.

8. Maria Hendrika Gerarda (Mariet) is geboren te Maarheeze op 16 oktober 1945
en gehuwd met Wim de Laat uit Budel; zij wonen ook daar.
Adrianus Maria Michael (Adrie), geboren te Maarheeze op 2 februari 1947
trouwde met Lies Roost uit Budel-Schoot en daar woonachtig.
Lamberta Cornelia Anna Maria (Berthy), geboren te Eindhoven op 25 mei
1948, gehuwd met Ad Liebregts uit Leende, wonende te Hamont (B.). Berthy is
tweeling met de volgende:

. André geboren en overleden te Eindhoven 25 mei 1948.

Andreas Johannes Julianus (André), geboren te Eindhoven op 31 december
1949, tweeling met de volgende. André is gehuwd met Mechtild van Asten uit
Leenderstrijp, zij wonen te Maarheeze.
Karel Goverdinus Cornelus (Karel), geboren te Eindhoven op 31 december 1949,
tweeling met André. Gehuwd met Jeanne Cuijpers uit Valkenswaard, woont te
Maarheeze.
Franciscus Wilhelmus Antonius Maria (Frans), geboren te Eindhoven op 12 juli
1951. Frans trouwde met Jeanne Lambers uit Budel en woont in het ouderlijk
huis aan Het Laar te Maarheeze. Omdat het (duplicaat)trouwboekje (van na de
brand) maar ruimte bood voor de aantekening van 12 kinderen, werd Frans er
onderaan apart bijgeschreven.




Voor de oude boerderij: v.l.n.r. achteraan: Jan, Cor en Mart.
Op de voorgrond Piet en Gerard. Foto uit ca. 1942.

De oude boerderij en school

De oude boerderijvan Heesterbeek (nu Verbruggen, Het Laar 7) lag met de achterzijde
in de richting van de kerk van Maarheeze. De andere gebouwen, op de burgerwoning
van Jan Dirks na allemaal boerderijen, werden bewoond door onder meer Willem van
Mierlo, Fons Timmermans, Frans Claassen, Piet van der Linden, Nelis van den Bosch,
Jan Verbruggen later Heesterbeek en Hub. van Mierlo (4). De contacten onderling
waren prima, men hielp elkaar altijd. De wegen daar waren voor de oorlog niet meer
dan een karrespoor. De weg naar de kerk werd ‘Kerkpaad’ (nu de Vinnen), de weg
naar Budel de ‘Buulderdiek’ genoemd, zo herinnert Gerard zich. Hij en de andere
jongensvan ‘t Laar (de kinderen van Verbruggen en later die van Bosch) bezochten de
jongensschool in het dorp. Een degelijke school, zeker bij schoolhoofd Borrenbergs.
Gerard herinnert zich nog fragmenten van een boek dat gelezen moest worden in de
les bij ‘de Bor’: ‘Tegen de stroom op lavérend vorderde ’t schip langzaam, maar ’t
vorderde toch...’. ‘ich zee dan ‘tegen de stroom op laverend...’ en kreeg dan een tik
van Borrenbergs.... Het ging er nog rustig aan toe op school. Gerard: ‘Tien jaar later
gingen ouders zich meer bemoeien met de school, kwam er ook wat import in Mares.
In onze tijd was Mares nog klein, ‘de Bor’ was streng, daar zat weinig soepelheid in,
dat was nu eenmaal zo ja. D’r was nie veul te doen, ja’s zondagsmiddags voetballen
nao ’t Lof, en ge had ’t patronaot vur de mechjes, dus ge moest euch zelf mar
vermaken en da deede dan och in die zandpaaje op ’t Laor, voetballen en zo’. En
natuurlijk thuis of bij anderen helpen op de boerderij.
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Het in het voormalige tolhuis aan de rijksweg Eindhoven-Weert gevestigde café ‘ De Barrier’
van Driek van Ekert op een luchtfoto uit ca. 1952 (collectie H. van Ekert, Weert).

Ter hoogte van ‘De Barrier’, het oude tolhuis, café van Driek van Ekert (later de
limonadefabriek van Winters) staken ze de (toen nog niet zo drukke) rijksweg
Eindhoven-Weert over ‘en dan kosde zo€ dur de landerijen nar de jongensschool nar
de Oude Boom. Die moesde dus twieé ker per dag op en niér loewepe’ spreekt hij nog
in onvervalst Mareser tongval. De meisjes gingen bij de zusters, naast de pastorie,
naar school. Het was natuurlijk een drukte in het gezin, aanvankelijk ook nog met
opaenoma. ‘Dorzien er dan toch al ’n stuk of vief, ’t is al nie zo klein mir, midden in
de oorlog, mi och nog ’'n paor onderduikers in huus’, weet Gerard: ‘We hadden altijd
een paar onderduikers, da mocht nie bekend zien, iemand uit Den Haag en iemand
uit Hilversum, da kos d’r allemol wel bij’. Peer en Bertha boerden zoals zo velen
op het platteland in die dagen: een kleine boerderij, een paar koeien, ‘n perd, wa
hennen en par vérrekens en ’n par hectare grond’.

Vader en moeder

Vader was volgens Gerard een vrij rustige, stille, hardwerkende, goudeerlijke
mens. Door- en-door katholiek, sociaal, sterk geinteresseerd in politiek. Maar altijd
heel bescheiden en dat had hij volgens Gerard ook een beetje ‘van huus uut van
zien twedde mooder mejgekrege, die trok toch die andere kinderen wa veur..”.
Bescheiden, maar ook voor iedereen klaarstaan: ‘Wi moesten och bie iederién
gaon werken in de vakanties en zoé€, en daar mocht noit iets vur betald woorre, dat
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Kinderen Heesterbeek met partner, v.l.n.r. Dina Heesterbeek-Dielis, vrouw van Janus;
Nel Heesterbeek-Seerden, vrouw van Jan; Janus (1905-2000); Driek (Br. Andreas-Maria SSS,
1906-1973); Peer (1903-1991); Bertha Heesterbeek-Schellen; Driek van Mierlo, man van Trui;

Trui van Mierlo-Heesterbeek (1898-1986). Foto uit ca. 1948.

huerde’er gewoon bij, een soort sociale instelling vur mensen die 't noddig hadden,
die ’t nog slechter hadden as wi’, herinnert hij zich. Gerard: ‘Wij hadden ‘alles’: we
hadden ’n verreken da we koste slachten, ons mam bakte ’n broeéd en de vlaai, we
hadden ’n tuin, mi groenten en fruit, dus wa da betreft zien wi noit iets tekort gekome
en os mam die kos koken as de beste. Die begon smorgens om 6 uur of eerder broeéd
te bakken en’s avonds om elf uur zaat ze kouse te stoppe in ‘t donker’. Moeder was
volgens Gerard een hele energieke vrouw, zeven jaar jonger dan haar man, zeer
begaafd, intelligent, Gerard: ‘ze had ger onderwijzeres wille woore, mar da kon nie
want ze was de oudste van ’t gezin Schellen, dus die moest de boer op’. Bertha was
geinteresseerd in alles, deed mee met verschillende activiteiten: 't Lourdeswerk,
voorlezen in de kerk, zieken bezoeken, ‘allemol neffe d’r werk in da grotte gezin’.
Zeer sterk sociaal-religieus; ook elke morgen naar de kerk fietsen; ‘echt da ouwe
trouwe degelijke...’ volgens Gerard.

Het was een druk gezin. Gerard: ‘Elk jaor un kind d’r bij, ja da is gewoon zo. En 't
gekke was dé ge dar toen noit iets van wist. Inens was d’r ’n kind. De leste kinderen
werden in Eindhoven geboren omdat ’t altijd moeizaam ging.” Natuurlijk werd er
in het gezin wel eens ‘op gehauwe’ met dertien man. De mechjes sleepen met vier
op een kamer, wi met de jongens mi ‘n stuk of acht op de zolder. Ja, ’t was allemol
primitief, maar ’t ging allemol, en ge wist nie béter en 't was nerges béter!’




Het gezin Schellen-van de Langenberg. Bertha staat links van het kruisje, foto ca. 1925.

Brand

De oude boerderij van Heesterbeek is, zoals Gerard zegt, ‘op een warme, zwoele
zondagmiddag’ in april 1951 afgebrand. Het grotendeels rieten dak zorgde er mede
voor dat de boerderij ‘gauw weg’ was. Moeder Bertha was in verwachting van
Frans, het dertiende kind. Dat was natuurlijk een hele toestand: twaalf kinderen, in
verwachting van de dertiende, geen huis en bedrijf meer. Een deel van het gezin werd
tijdelijk ondergebracht in een huis in de Kerkstraat te Maarheeze (nu dierenhotel,
Kerkstraat 13). De meisjes werden bij schoolhoofd Borrenbergs opgevangen. En de
koeien, die - in tegenstelling tot het paard- de brand overleefden, bij overbuurvrouw
Han van de Weegh (later Jac. van Gansewinkel). Gerard herinnert zich nog dat hij een
keer uit school kwam. ‘We liepen langs de Kerkstraat nao huus en toen werden minse
uut da huus gezet wo wi later in kosten. Da huus stond leeg en toen koste willie dao
in. Anders ha’n we op straot gestaon. Tiggenover wonden Frans en Tonna (Biemans)’.
Toevallig diende zich al vrij snel een oplossing aan voor de huisvestingsproblematiek.
Een buurtgenoot, de familie Verbruggen, had plannen om een nieuw huis te bouwen
en bood de oude boerderij aan voor de familie Heesterbeek-Schellen. Nadat de koop
was gesloten en de familie Verbruggen een nieuwe boerderij op de plaats van de
afgebrande woning van Heesterbeek bouwde, verhuisde de familie Heesterbeek na
ongeveer anderhalf jaar in de Kerkstraat gewoond te hebben naar de voormalige
boerderij van Verbruggen, nu Het Laar 15. Dit werd de nieuwe stek en bleef dat tot op
de dag van vandaag, nu zoon Frans er nog woont.
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De nieuwe boerderij van Heesterbeek aan Het Laar 15 (foto ca. 1975).

Het was een moeilijke tijd voor Peer en Bertha om na de brand van hun boerderij met
een groot gezin de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat de oudste kinderen op de
boerderij konden werken zocht Peer extra inkomsten voor zijn grote gezin en ging
hij op vliegveld Kleine Brogel werken. Deze basis, oorspronkelijk in 1945 door de
geallieerden aangelegd, werd in de jaren 1951-1953 door de Belgische luchtmacht
verder uitgebouwd. Elke dag fietste hij samen met Toontje Fransen 28 kilometer
heen en terug door weer en wind. Nadat Philips in Maarheeze was gekomen (midden
jaren vijftig) vond hij hier werk. Hier ging hij in 1966 met vervroegd pensioen (5).
En ondertussen was het boerenbedrijf door de kinderen, jongens en meisjes,
voortgezet. In zijn vrije tijd was Peer jarenlang bekkenist van fanfare ‘De Poort van
Brabant’.

Op naar een nieuw leven

Gerard was twaalf, zat in de zesde klas van de lagere school, toen hij in april, nog
gedurende het schooljaar naar Katwijk aan de Rijn vertrok. Daar was het missiecollege
‘St. Willibrord’ van de paters franciscanen. Dat was een opleidingsseminarie voor
jongens die dachten ooit naar de missie te gaan. Drie jongens uit Maarheeze (Noud
Immers, Frits van Gansewinkel en Gerard Heesterbeek) gingen in dezelfde tijd toen
naar Katwijk met de trein. Ze waren niet geworven of geronseld volgens Gerard, die
overigens een van de weinige jongens in het gelovige gezin Heesterbeek-Schellen
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was, die nooit misdienaar is geweest.

Wel werd er op school wel eens gepraat

over priester worden, zuster worden, de

missie enz. Het was Gerards persoonlijke

keuze. ‘Ik weet nog toen ich naor Katwijk

ging, de ozze pap d’r gin enkel vertrouwen

in had: ‘ge bent zoe wir terug’ zei die’,

herinnert hij zich. In de tijd dat Gerard

dat kenbaar maakte, kwam pater Emmen

uit Italié wel eens bij Heesterbeek thuis.

Hij kwam tijdens vakanties vanuit het

klooster op de Biest in Weert in de kerk

in Maarheeze assisteren, net zoals er ook

wel eens een witte pater van Sterksel

of een trappist uit Achel kwam helpen.

‘Ja dan zaagde zo’n pij, da was toch

E— interessant, en de missie, da was och

Gerard tussen zijn ouders kort voor zijn spannend, ge had gin tillevisie of niks; da

vertrek naar Katwijk, april 1953. was interessant, een beetje avontuurlijk’.

Natuurlijk is het gestimuleerd door het

sociaal milieu, school en omgeving. Dorpsgenoten als Louis Kessels, Bert Kiggen, Jan

Vrijsen en Jos Biemans waren Gerard op de weg van de geestelijkheid voorgegaan.

Ook zij deden soms dienst in de Maarheezer parochiekerk, wanneer ze vanuit verre

landen, in de parochie waren. En dat voedde ook Gerards keuze in een bepaalde

richting. Het bedrag dat jaarlijks gevraagd werd ter ondersteuning van jongens

die naar het seminarie gingen, kon voor een deel uit een fonds vanuit het Bisdom
’s-Hertogenbosch vergoed worden.

De aankomst in Katwijk was een soort cultuurshock voor Gerard. Allereerst: de zee

en de duinen waren prachtig, maar het was een hele andere omgeving, met Leiden

onder handbereik, het was een protestantse omgeving. Gerard: ‘lk heb het goed

verwerkt, ik vond het boeiend’. Het Missiecollege St. Willibrord was een seminarie,

maar tevens middelbare school; een gymnasium geleid door franciscanen met

zo’n 150 jongens. Een schoolopleiding met veel sporten, veel toneelspelen, veel

extra mogelijkheden. In deze tijd werd Gerard, ca. 17-18 jaar, ook voorzitter van

de Nederlandse schoolpersunie, een onderdeel van de European Schoolmagazine

Association, voor de schoolbladen van Nederlandse gymnasia. Gerard had toen ook

eenperskaart en moest regelmatigvergaderenin Den Haag. Na zes, zeven jaar Katwijk

ging Gerard naar het klooster, in september 1960. Gerard nam in het klooster de

naam van Aldowin aan. Dat was in het noviciaat in Alverna bij Nijmegen, een jaar lang

onderdompeling in het kloosterleven volgens de tradities (1960-1961). Gelukkig gaf

novicenmeester Theodorus Schouten in zijn laatste jaar (hij zou later pastoor worden

in Weert) de novicen de nodige ruimte. En ook het meer opstandige studentenleven

van de jaren zestig deed zijn intrede. Hierna volgden twee jaar filosofie en een jaar
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Eerste H. Mis van Gerard Heesterbeek in de H. Gertrudiskerk te Maarheeze met v.l.n.r. Jos Biemans pr.,
pater Bert Kiggen (MMH), pater Gerard Heesterbeek (OFM), Jan van der Vleuten, pastoor van
Maarheeze en pater Jan Vrijsen (0SA), 23 juli 1967.

theologie in Venray (1961-1964). Op 8 september 1964 deed Gerard (Aldowin) met
14 anderen zijn plechtige professie in de orde der minderbroeders-franciscanen in
Venray. Hierna volgden weer drie jaar theologie in Alverna en tenslotte de diaken-
en priesterwijding. Het is dan 1967. Op zondag 23 juli was Gerards grote dag in zijn
geboorteparochie Maarheeze. Het feestcomité uit de buurt, onder leiding van Toon
van Mierlo, had voor een prachtige versiering gezorgd. Bij het ouderlijk huis aan
Het Laar was een metershoge ereboog geplaatst met de tekst ‘Hulde aan de jonge
priester’. Met muziek en bruidjes werd de neomist met zijn familie van ’t Laar naar
de kerk gebracht. Daar droeg hij, bijgestaan door pastoor Van der Vleuten en andere
priesters uit de parochie, de eerste H. Mis op. Tijdens de mis hield Gerard een preek
over de taak van de priester en zijn taak in de toenmalige maatschappij. ‘Zijn grote
welsprekendheid was voor allen een bijzondere verrassing.’, schreef een krant een
dag later. Na de mis ging het in optocht naar ‘Hof van Holland’, waar honderden de
neomist en zijn familie kwamen feliciteren. Voorzitter Van Mierlo van het feestcomité
sprak namens de parochie zijn gelukwensen uit en overhandigde Gerard namens de
buurtschap ’t Laar een bandrecorder. Het gemengd koor ‘De Kempengalm’, onder
leiding van René van der Thiel, zong toepasselijke liederen en fanfare ‘De Poort van
Brabant’ (waarvan vader Heesterbeek lid was) bracht de neomist een serenade.
Ruim een week later vond op het sportterrein van Maarheeze een bijzondere




voetbalwedstrijd plaats vanwege de
priesterwijding van Gerard. Ten behoeve
van de missie werd op 30 juli 1967 een
wedstrijd gespeeld door een team van
de familie Heesterbeek met als speciale
gastspeler oud-professional Abe Lenstra
en een team van veteranen van R.K.V.V.
Maarheeze met als gastspeler pater Bert
Kiggen. De wedstrijd trok veel publiek (6).

De ‘wereld’ in

Het eerste jaar na zijn priesterwijding
liep Gerard stage in de ‘Open deur’ in
Haarlem, een centrumvooroecumenische
activiteiten (1967-1968). Daar deed
Gerard ervaring op met thema’s rond de
geloofsleer, gemengde huwelijken en
samenwerking met dominees.

2 De volgende statie in zijn werkzame
Gerard met zijn ouders onder de ereboog bijhet  leven was Amsterdam, meer bepaald de
ouderlijk huis, op weg naar de eerste H. mis in omgeving van het Water[ooplein (1968-

Zijn geboorteplaats, 23 juli 1967. 1979). Daar was hij verantwoordelijk

voor het Mozeshuis en de Mozes en
Aédronkerk, die officieel Antonius van Paduakerk heette. Gerard was daar actief in
het ‘vormingswerk op het kruispunt van kerk en samenleving’, zoals hij het zelf
noemt. In de samenwerking van de binnenstadsparochies van Amsterdam was deze
opdracht aan het Mozeshuis toebedeeld. Dat Mozeshuis was het nieuwe gebouw dat
in de plaats kwam van de afgebroken oude pastorie, waar Gerard werkzaam was. Hij
verzorgde daar met andere franciscanen activiteiten en cursussen en liturgie rond
kerkelijk-maatschappelijke thema’s. Daardoor waren er bijvoorbeeld veel contacten
met een veelvoud aan doelgroepen van buitenlandse arbeiders (m.n. over sociale
wetgeving) tot parochieraden, kunstenaars en gescheiden vrouwen. Voorbeelden
zijn de cursussen ‘pensioen in zicht’ sinds het begin van de jaren 1970 en theater-
liturgie in samenwerking met kunstenaars. Bijzonder was de hongerstaking voor
illegale Marokkanen in de kerk. Gerard was gespreksleider in die zaak en werd
van daaruit ook bestuurslid van de Stichting Welzijn Buitenlandse Werknemers in
Amsterdam. In de kerk was een theehuis ingericht met beschouwend-meditatieve
activiteiten (sitarconcerten, meditatie-oefeningen, exposities) voor jonge toeristen
in die flower-powertijd. Amsterdam was op dat moment het centrum van de wereld...
Al met al was het een grote verscheidenheid aan activiteiten. Op zondag ging
Gerard voor in de liturgie. Hij voelde zich er prima bij. Hij kon niet zo goed tegen de
beslotenheid van het klooster. De ouders van Gerard waren enigszins teleurgesteld




De stoet met neomist Gerard Heesterbeek verlaat de H. Gertrudiskerk, Maarheeze 23 juli 1967.

Voetbalteam bestaande uit leden van de familie Heesterbeek met Abe Lenstra bij gelegenheid van
de priesterwijding van Gerard, 30 juli 1967. De opbrengsten kwamen ten goede aan de missie. V.l.n.r.
voorste rij: Jan, neef Jo Bakermans, Gerard, Frans en André. Achterste rij: schoonzonen Ad Liebregts en
Pierre Nijs, scheidsrechter Harrie Lamers, Mart, Karel, Adrie, Abe Lenstra, Cor en Piet.
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Het gezin Heesterbeek bij het 4o-jarig huwelijksfeest in mei 1975:
V.L.n.r. vooraan: Karel, Jan, Annie, Mart, vader Peer, moeder Bertha, Lies, Gerard en Berthy.
Achteraan v.l.n.r.: André, Frans, Cor, Mariet, Piet en Adrie.

in wat hij daar allemaal deed: ‘Die zagen mich liever as pestoeér zegt Gerard.
Heesterbeek was priester in een sterk veranderende kerk. Het Tweede Vaticaans
Concilie (1963-1965) was net afgelopen, er was meer enthousiasme en openheid
in de kerk. ‘Er was ruimte om nieuwe dingen op te pakken’ zegt hij zelf hierover:
ekklesia-groepen, gespreksgroepen, grote betrokkenheid van leken. In dat spoor
hadden de franciscanen de ruimte en nam Gerard zelf ook graag de kans om nieuwe
dingen op te zetten en aan te pakken. Terugkijkend was het al met al een bruisend
geheel in een spannende en creatieve tijd in een grote stad.

Latijns-Amerika, Bonn en Rome

Het was tien jaar lang dag en nacht hard werken voor Gerard in Amsterdam.
Vooral toen er spanningen waren rond de buitenlandse arbeiders, door de rol van
radicaliserende groeperingen als de Amicales (Marokkanen) en Grijze Wolven
(Turken). Gerard had vanwege zijn rol in de Stichting Welzijn Buitenlandse
Werknemers met dit soort integratieproblemen te maken. Na deze inspirerende,
maar ook enerverende periode in de hoofdstad, kreeg Gerard de kans om een
sabbatjaar in Zuid-Amerika door te brengen (1980). Hij wilde graag kennis nemen
van de bevrijdingstheologie en de basisbeweging in Latijns-Amerika waarover hij
veel gelezen en gehoord had. Hij wilde hier graag induiken, ook om nieuwe inspiratie
op te doen nu het in Nederland moeilijker ging met de gepolariseerde kerk. Ook de
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Gerard Heesterbeek met zijn ouders bij het altaar tijdens de H. Mis
bij hun 50-jarig huwelijksfeest, mei 1985.

Provinciaal van de franciscanen vond het belangrijk dat Gerard dit deed en zo verbleef
Heesterbeek achtereenvolgens telkens drie maanden in Brazilié, Peru, Colombia en
Nicaragua. Hier deed hij veel contacten op en nam hij deel aan bijeenkomsten van
de basisbeweging, jongerenwerk, politiek werk. Dit laatste was onder andere in
Nicaragua, kort na de Sandinistische revolutie, waar hij kopstukken als Tomas Borge
en de huidige president Daniél Ortega regelmatig ontmoette.

In 1981 werd Gerard benoemd in Bonn, waar hij werkte als coérdinator gerechtigheid
en vrede van de franciscanen in de West-Europese provincies (de Duits-
Nederlands sprekende gebieden). Tegelijkertijd kreeg hij daar op de zogenaamde
Missionszentrale de baan van het beoordelen van aanvragen vanuit de Derde Wereld
voor franciscaanse projecten. Dat was een combinatie die moeilijk was, omdat zijn
ene baan veel reizen betekende, en de andere van Gerard vroeg dat hij veel op zijn
bureau aanwezig was. Daarom verhuisde hijin 1982 naar Nijmegen en concentreerde
hij zich vanaf toen op het codrdinatorschap voor gerechtigheid en vrede. Van 1985-
1988 zette zijn werk zich voort in het secretariaat voor Gerechtigheid en Vrede en
Eerbied voor de schepping op het generalaat van de franciscanen in Rome (dus
franciscaans wereldwijd). ‘Dat was gewoon een benoeming, daar had ik niets over
te zeggen’, constateert Gerard. Zijn taak was het de medebroeders wereldwijd te
motiveren en inspireren tot inzet voor maatschappelijke kwesties, zoals het welzijn
van mensen, bestrijden van armoede, opkomen voor vrede. Jaarlijks organiseerde
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Paus Johannes Paulus Il schudt Gerard Heesterbeek de hand, Rome 198;.

Gerard in Rome een vergadering voor de medebroeders die op dit terrein actief waren.
Ook had hij over dit werkterrein contact en samenwerking met andere kloosterorden
en congregaties. Het bracht hem in het centrum van de Katholieke kerk, enige malen
ontmoette hij ook de toenmalige paus Johannes Paulus Il. Bijvoorbeeld toen hij
namens de Generaal als afgevaardigde van de franciscanen een vergadering met
allerlei bisschoppen bijwoonde. Alles was heel internationaal georiénteerd en dat
vond Gerard toen boeiend en heerlijk.

Terug in Nederland

In 1988 werd Gerard teruggeroepen naar Nederland. Nu kreeg hij het verzoek om het
kasteel, dat de franciscaanse orde in Stoutenburg bij Leusden (Utr.) bezat en dat een
retraitehuis was geweest, een nieuwe bestemming te geven. Als overgangsperiode
tussen zijn verblijf in Rome en een nieuwe baan werd Gerard gevraagd dit project
te coordineren. Enerzijds als gardiaan leiding te geven aan de medebroeders ter
plaatse, maar ook te werken aan een nieuwe plaats voor hen. En daarnaast ruimte
maken voor een milieuklooster op religieuze basis. In 1991 was dit ‘Franciscaans
Milieuproject’ een feit.

In 1989 werd Gerard ook voor het eerst gekozen als bestuurslid van de franciscanen
in Nederland. Dat liep in 1992 uit in de functie van vice-provinciaal van de Orde.
Deze periode duurde tot 1998. Gerard woonde intussen vanaf 1991 in Utrecht-
Zuilen. In deze periode was Gerard ook actief als bestuurslid van Pax Christi en als
vertegenwoordiger van de katholieke kerk in het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV).
Na die jaren van bestuurlijk en organisatorisch actief zijn, had Gerard behoefte
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om zich wat meer te ‘settelen’. Daarop
werd hij in 1998 benoemd tot pastoor in
de (fusie)parochie van St. Jacobus, St.
Ludgerus en Salvator in Utrecht-Zuilen.
Dat was een ‘prachtige tied’ volgens
Gerard, die duurde tot 2010. Dat zat hem
vooral in de meer blijvende contacten
met mensen. Er waren in de parochie
veel vrijwilligers, drie grote koren; een
rijk parochieleven. ‘lk gaf de mensen
vertrouwen en de ruimte, en dat werd
zo beantwoord’, constateert Gerard
tevreden.

In Utrecht begon rond 2010 de periode van
de grote parochiefusies waarbij ook ‘zijn’
= s parochie één van de zes samen te voegen
Gerard Heesterbeek veertig jaar priester, parochies was. Gerard had aangegeven
Utrecht 2007. daar niet meer actief in te willen zijn. Hij
was inmiddels 69 jaar en werd daarop in
2010 naar Weert overgeplaatst. Het was een moeilijke overgang, maar Gerard werd
goed opgevangen door medebroeders en familie. In de tijd dat Gerard vice-provinciaal
was, was hij al betrokken bij de ombouw van het franciscanenklooster op de Biest
in Weert tot zorgcentrum. In 2010 werd hij gardiaan (overste) in de communiteit van
medebroeders die nog deel uitmaakte van dit zorgcentrum Hiéronymus, onderdeel
vande Stichting ‘Land van Horne’ (waartoe ook Marishofin Maarheeze en Mariénburgh
in Budel behoren). Het klooster was eind jaren negentig verbouwd tot zorgcentrum.
In die tijd hebben de paters en broeders ook nog tijdelijk op de legerplaats in Budel
gewoond. Na de verbouwing verbleven in het nieuwe centrum naast de paters en
broeders, ook nog twintig zusters van het H. Hart uit Venlo en voor de rest stap voor
stap meer leken. Nu zijn er nog vijftien franciscanen, vier zusters en voor de rest
leken. Voor die vijftien franciscanen fungeert Gerard momenteel dus als gardiaan.
Daarnaast is hij ook voorzitter van de cliéntenraad van Hiéronymus, heeft hij zitting
in het bestuur van de Stichting Paterskerk en vervult hij nog diverse functies in de
franciscaner provincie (landelijk). Een van zijn eerste activiteiten in Weert was de
viering van 550 jaar franciscanen door middel van publicaties, tentoonstellingen,
concerten en dergelijke.

Slot

De ruim veertig jaren sinds zijn priesterwijding, hebben Gerard tot in alle hoeken
van de wereld gebracht. Vanuit de beslotenheid van het klooster heeft hij vanuit
zijn Amsterdamse jaren vorm en inhoud gegeven aan het zich vol energie storten
op de studie van, en het activiteiten ontplooien in, de openliggende wereld. Nu, vier
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Peer en Bertha Heesterbeek, ca. 1985.

decennia later, is hij weer bijna terug in Maarheeze. Hij heeft inmiddels in Weert zijn
draai gevonden en kijkt vol tevredenheid terug op zijn zeer actieve werkzame leven
als geestelijke.

Noten
1. Dit verhaal werd opgetekend tijdens een gesprek dat ik naar een idee van en samen met
Thieu Rooijakkers had met Gerard Heesterbeek op 27 april en een vervolggesprek 17 mei
2012. Met uitdrukkelijke dank voor de gegevens, gastvrijheid en foto’s aan Gerard, zijn zus
Lies en broers Karel en Cor.
2. A.P.de Bont, Dialekt van Kempenland, 11l Geografische namen (Assen 1969), 81-82.
3. ‘Maarheeze. Gouden paar’ in: Eindhovens Dagblad, mei 1985.
. Volgens een ongedateerde (maar van na 1934 daterende) lijst van de Maarheezer
gemeentesecretaris F. van Gastel (t 1946) woonden op het Laar:
C1s9a P.J. Dirks
C160 W. v. Mierlo
C 161 P. Heesterbeek
C162 A. Cardinaal
C163 J.F. Claassen
C 164 Wed. Langers
C 165 J.H. v.d. Bosch
C 166 T. Verbruggen J. Verbruggen
C 166 Hub. v. Mierlo
5. ldem noot 3
6. ‘Eerste H. Mis pater Heesterbeek te Maarheeze’ in Eindhovens Dagblad, mei 1967; Rob van
der Krabben e.a., 75 Jaar V.V. Maarheeze (jubileumuitgave ‘ De Kalberger’) 2007, 11.
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